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 Beste lezers 
 
“Aaah, nee hè! Moet dat nou? Dat wordt weer een heel gedoe. En ik 
had het net een beetje onder de knie.” 
 
Een dergelijke uitspraak kan ik me goed voorstellen bij velen onder 
ons. Waar ik op doel is het ‘computeren’. Voor veel ouderen is het  
werken met een computer al een opgave op zich. En het wordt ze er 
niet gemakkelijker op gemaakt want de firma Microsoft heeft onlangs 
besloten om het computersysteem Windows 10 niet meer te  
ondersteunen m.i.v. 14 oktober 2025. Dit gegeven is al enige tijd  
bekend maar wellicht is het een aantal onder u ontschoten. 
 
Wat zijn de consequenties van deze ‘ingreep’. Kort gezegd komt het 
neer op het volgende. 
a) Uw computer is nog niet te oud om Windows 11 te kunnen draaien, 
maar u moet opnieuw aan de slag met het gebruik ervan, dat uiteraard 
anders is. 
b) Uw computer is te oud. Er zit niets anders op dan een nieuwe te  
kopen. 
 
Uw oude computer blijft wel gewoon werken (hè, gelukkig) maar u krijgt 
geen beveiligingsupdates meer. Uw computer wordt daardoor  
kwetsbaar voor virussen en hackers. Dit kan vooral een risico zijn bij 
online bankieren of het verwerken van privacygevoelige gegevens. Oh, 
jee! Hier wordt u behoorlijk onder druk gezet want, o wee, als u niet 
overstapt kunnen de gevolgen niet te overzien zijn. U moet er toch niet 
aan denken dat uw bankrekening geplunderd wordt omdat u niet over 
wilde stappen op Windows 11? 
 
Waarom doet Microsoft dat nu? Volgens hen zou een aantal zaken  
binnen het programma eenvoudiger zijn dan voorheen maar zelf heb ik 
al gemerkt dat dat niet altijd het geval is. Afijn, volgens mij draait het  
alleen maar om geld. Schakel elk X-aantal jaren over op een volgende 
Windows versie en de halve wereld moet aan een nieuwe PC. Kassa!! 
 
Echt, ik heb te doen met al die ouderen die nog moeten overschakelen. 
Het gaat hoe dan ook geld kosten. Óf omdat men aan een nieuwe PC 
moet, óf omdat men opnieuw op cursus moet om zich bij te scholen, óf 
omdat men iemand in moet huren die dit allemaal voor u moet gaan 
regelen omdat u het zelf niet voor elkaar krijgt. 
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Dit alles overziend zou het mij niet verbazen als 
menig senior de pijp aan Maarten geeft en denkt: 
het zal mijn tijd wel duren, ik doe het nog wel met 
wat ik heb. 
 

Peter Berkvens, eindredacteur De Luidklok. 
 
 

P.S. 
Dan nog een mededeling van huishoudelijke aard. 
U kunt weer winkelen met korting bij enkele winkels in de Midas. In de 
week van 3 t/m 8 november kunt u bepaalde artikelen, middels de  
kortingsbonnen verderop in deze uitgave, met 10% korting kopen bij 
‘Natuurlijk bij Amanda’, ‘BABOBA’ en ‘Primera Asten’, uitgezonderd  
afgeprijsde artikelen en lopende acties. Als u in aanmerking wilt komen 
voor korting moet u wel uw KBO-pas tonen. Doe er uw voordeel mee. 

Van de voorzitter 
 

Nog niet zo lang geleden schreef ik heel  
enthousiast over AI (kunstmatige intelligentie) 
en gebruikte ChatGPT en alle voordelen  
ervan. Steeds vaker hoor je nu al allerlei  
nadelen van AI. Niet alleen verlies van banen, 
maar AI maakt het makkelijker om overtuigende nepvideo’s, nepnieuws 
of valse informatie te maken en verspreiden. Dit ondermijnt democratie, 
verkiezingen, vertrouwen in media en kan maatschappelijke onrust  
veroorzaken. AI kan gebruikt worden om geavanceerde cyberaanvallen 
uit te voeren, phishing te verbeteren of beveiligingssystemen te  
omzeilen. Ook AI-systemen zelf kunnen worden gehackt of misbruikt. De 
technologie ontwikkelt zich sneller dan wet- en regelgeving. Er is  
onvoldoende controle of ethisch toezicht in veel sectoren. Iets waar je 
ongerust van kunt worden. 
 

Vorige week hoorde ik op Radio 1 een bijdrage over een onderzoek naar 
verslaafd raken aan AI en wel als je AI als (liefdes)partner ziet en je 
denkt er een relatie mee te kunnen hebben. Het kan blijkbaar ontstaan 
vanuit eenzaamheid, maar ook uit nieuwsgierigheid en daarmee, net  
zoals bij andere verslavingen zoals alcohol, drugs of gokken,  
dwangmatig worden. AI kan je voor veel zaken gebruiken en het kan je 
helpen informatie te vergaren. A1 is een programma in een machine en 
die heeft geen gevoelens of emotie. Pas op voor misbruik door  
criminelen en blijf je ‘gezond boerenverstand’ gebruiken.  
 

Theo Martens  
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   Verslag Alzheimer Café 7 oktober 2025 
 
Moeilijk verstaanbaar gedrag bij dementie. 
Dat een ouder iemand dingen vergeet vinden we heel 
gewoon. Dat er bij een persoon met dementie een  
moment komt dat hij/zij niet meer weet hoe de  
afstandsbediening van de televisie werkt of de  
wasautomaat niet meer kan bedienen, snappen we 
ook nog wel. Maar dat die persoon om het minste of geringste gaat 
snauwen tegen zijn partner of kinderen, dat vinden we moeilijk te  
begrijpen. Dat laatste is dan ook iets dat valt onder de term ‘moeilijk 
verstaanbaar’ gedrag. 
 
Carry Verrijt, maatschappelijk zorgverlener, is al jaren actief in de zorg, 
op verschillende plekken en in verschillende functies. Zij was te gast om 
met gespreksleidster Monique van den Heuvel-Bohnen over dit onder-
werp te praten. Met moeilijk verstaanbaar gedrag bedoelen we gedrag 
dat we niet goed begrijpen. Het past niet bij de persoon zoals we die 
kenden. Het betreft meestal gedrag op een van de volgende gebieden: 
 
• Verlies van decorum; geen schaamte meer kennen. 
• Agressief gedrag, verbaal en/of fysiek. 
• Extreem emotioneel gedrag of het tegenovergestelde. 
• Vervlakking van emoties. 
• Onbegrensd gedrag. 
• Wantrouwen. 
 
Wat het ook is, de persoon met dementie kan er niks aan doen; het 
hoort bij de ziekte. In de hersenen werken delen, die handelingen  
moeten aansturen, niet goed meer. Iets wat vroeger vanzelf ging lukt 
niet meer. Dit heet apraxie. Dat kan ook voor de spraak gelden. Dan 
heet het afasie. Dit kan leiden tot reacties die moeilijk verstaanbaar zijn, 
zoals schelden en vloeken. Het kan ook leiden tot apathisch gedrag, 
wat helemaal niet past bij die actieve persoon die hij voor zijn ziekte 
was. Kortom, het niet goed functioneren van hersenverbindingen heeft 
gevolgen voor het gedrag. Soms verstaanbaar, soms niet verstaanbaar. 
De aanleiding voor zo’n gedrag kan heel verschillend zijn. Soms is het 
iets externs: te veel prikkels, een onverwachte gebeurtenis, frustratie 
omdat iets niet lukt. Soms is het iets intern: vermoeidheid, pijn, angst, 
hallucinaties. Wat de oorzaak ook is, voor de omgeving is het lastig en 
kan ook bij naasten zorgen voor boosheid, frustratie, wanhoop,  
eenzaamheid of wantrouwen. Enkele tips voor de mantelzorgers: 
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1. Zorg goed voor je zelf. Neem tijd voor jezelf door je omgeving in te  

schakelen. Deel je gevoelens.  
2. Zoek hulp. Via huisarts, daarna eventueel geriater en casemanager.  

Zij kunnen je in veel dingen ondersteunen of de weg naar ondersteuning 
wijzen. (Na de pauze werd er gewezen op cursussen of hulp voor  
mantelzorgers via LEV-groep Deurne, ONIS Asten-Someren en de  
dementietafel Someren). 

3. Blijf rustig. De ander iets verwijten of boos worden helpt niet. Ga geen 
strijd aan. Professionele hulpverleners wordt in de opleiding geleerd  
rustig en vriendelijk te blijven, met de persoon met  dementie “mee te 
bewegen” in plaats van er tegenin te gaan, de patiënt af te leiden of  

terug te brengen in het heden. Voor de mantelzorger die 24/7 met de 
persoon samenwoont en niet opgeleid is, valt dit niet altijd mee, beseft 
Carry. 

 
Na de pauze kwam een aantal vragen uit de zaal aan bod o.a. over gedrag 

als gevolg van pijn, over omgooien van dag- en nachtritme, over medische 
complicaties die tot onbegrepen gedrag kunnen leiden, zoals een delier, en 
over wat je moet doen als je te maken hebt met agressief gedrag bij een  
persoon met dementie waardoor je je niet veilig voelt. (Hulp roepen; politie 
bellen.) Verder kwam er een tip: laat mensen die op bezoek gaan bij iemand 
in een verzorgingshuis kort iets opschrijven in een schrift. Dat is handig voor 
de naasten. Een van de 52 gasten (de vrijwilligers nu niet meegeteld) wilde 
kwijt dat ze veel opgestoken had van de avond. “Hiervoor ben ik gekomen. 
Dank jullie wel.” Carry hechtte er aan om te benoemen dat, ondanks alle 
moeilijke dingen, toch ook regelmatig te lachen valt. Ze hoopt dat ook  
mantelzorgers die vrolijke momenten kunnen zien. 
__________________________________________________________________ 

 

4 november. Thema: De worsteling van de mantelzorger. 
Het Alzheimer Café ziet er deze keer anders uit dan gewoonlijk. Er is dan 
namelijk een theatervoorstelling, getiteld “De Klosdochter”. 
Het is een uniek theaterstuk dat respectvol en herkenbaar de dagelijkse  
realiteit van mantelzorg voor mensen met dementie belicht. Die mantelzorger 
is vaak een dochter die “de klos is”. In de voorstelling is ruimte voor  
interactie. Een aanrader! Deze voorstelling is mede mogelijk door de  
opbrengst van de Allemansloop van ’t Jasper Sport op 18 mei jongstleden. 
 
Het ACP is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten 
(mantelzorgers) en belangstellenden uit Asten, Deurne en Someren en  
omgeving. De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en 
duurt tot 21.00 uur en vindt plaats in  ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten. 
 

Johan van Lierop. 
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    Wandelen met het IVN 
 

We wandelen op donderdag 6 november naar De Meel, gelegen  
tussen Geldrop en Heeze. Alle leden van Seniorenvereniging Asten en 
Ommel zijn welkom. Deze wandeling wordt georganiseerd door  
Senioren I.V.N Asten-Someren en heeft een lengte van 4,5 km. 
 

De Meel 
Juist vanwege de historische achtergrond is De Meel zeer interessant. 
Veel huidige natuurgebieden zijn gelegen op min of meer maagdelijke 
grond, dus nooit echt in cultuur gebracht. Daarvoor waren diverse  
redenen aanwezig, maar toch vooral vanwege: te arm, te droog of te 
nat. De Meel daarentegen is meer dan 
500 jaar door de mens bewoond en  
bewerkt. Landschappelijk kun je de  
voormalige akkers, de eiken houtwallen, 
het ‘dorpsplein’ t/m de ‘plukkemkuil’  
terugvinden. Bijzonder zijn de, door het  
eeuwenlang gebruik van plaggenmest, 
verhoogde bolle akkers die nu beplant 
zijn met naaldhout. De flora en fauna zijn 
dan ook rijker dan je in een dennenbos zou vermoeden. In ieder  
seizoen is dit wel te merken. Jammer dat de in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw nog aanwezige zeer grote bosmierenpopulatie door roof 
van mierenpoppen nagenoeg is verdwenen. De nu meer dan  
honderdjarige eiken zijn voortgekomen uit de houtwallen en geven nog 
dikwijls de plaats van de oude houtwallen aan. In deze omgeving treffen 
we ook nog een ‘weijer’ aan. Dat is een kunstmatige vijver, vroeger  
gebruikt als visvijver en nog duidelijk herkenbaar. In De Meel kun je de 
‘evolutie’ van een landschap zien: van natuur, via cultuur terug naar  
natuur. Iedere periode heeft hier zijn merktekens achtergelaten en  
bijgedragen aan een bijzonder gevarieerd landschap. Deze  
uiteenzetting over historie en natuur roept uiteraard vragen op welke de  
begeleidende I.V.N.-gidsen mogelijk kunnen beantwoorden. Je bent 
welkom om deel te nemen aan deze wandeling. Je hoeft geen lid te zijn 
van het I.V.N. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats aan 
de Rootweg (hoek Ostaderstraat) in Asten en carpoolen zoveel  
mogelijk. 
 

Mart Strijbosch. 
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 Nationale Seniorendag ook in Asten 
 
Seniorenvereniging Asten en Ommel organiseerde op deze Nationale 
Seniorendag voor onze 80-plussers een middag met muziek,  
ontmoeting, buurten en verbinding. Voorzitter Theo Martens  
verwelkomde de vrijwilligers en een ongekend aantal van 190 aanwezige 
leden. Van deze 190 leden was voor 170 van hen de 80ste verjaardag 
gepasseerd. De aanwezigheid van een lange rij rollators in de hal  
getuigde daarvan. Een heerlijke lunch, een drankje en een gezellig  
optreden van het duo Double Sound, wiens roots in Asten liggen, vulden 
de gezellige middag. Het duo bracht nostalgische en ook eigentijdse 
nummers. Een dansje en een polonaise bleven dan ook niet uit.  
Lies v.d. Cruijs sloot, met dank aan de aanwezigen, de medewerkers en 
het optredend duo, deze bijzondere bijeenkomst. 
 
Tiny Leenders – van de Beuken. 
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Wandelen met De Trappers 
 
Yes, het wandelseizoen gaat beginnen. 
Iedere 2de en 4de woensdag van de maanden  
november tot en met maart gaan we wandelen. 
 
Woensdag 12 november vertrekken we om 9.30 uur 
te voet vanaf ‘t Kwartier voor de eerste wandeling. Waar 
de tocht naar toe gaat is, op het moment dat ik deze tekst schrijf, nog 
niet bekend. De eerste herfststorm raast over Asten. We moeten tegen 
de wind in tornen. Het is goed dat het fietsseizoen voorbij is, want anders 
hadden we de tocht moeten uitstellen. Maar hopelijk verandert het weer-
beeld en wordt het schitterend wandelweer. Dus zorg dat de wandel-
schoenen klaar staan zodat we het seizoen goed kunnen beginnen. 
Neem eventueel een boterhammetje en wat drinken mee voor  
onderweg. We lopen ongeveer 6 à 7 km over verharde en goed 
begaanbare paden. Door de bossen, door de wijken, over kleine 
paadjes waar je normaal gesproken niet komt. Na terugkomst bij  
‘t Kwartier kunnen we eventueel een kopje koffie drinken en nog wat  
kletsen. Aanmelden om mee te gaan is niet nodig. Je kunt naar  
‘t Kwartier komen en gewoon meelopen. Hopelijk tot 12 november. 
 
Peter Verweijen, 
06 – 36 29 58 60 

Dagtochten 
 
Uitzicht op nieuwe reizen. 
Nu de dagen alweer serieus beginnen te korten, en wij de gezelligheid 
binnen zoeken, is het uitstapjes team druk bezig met opnieuw (hopelijk) 
geweldige reizen voor 2026. Ik kan mij voorstellen dat u hierover  
enigszins verbaasd bent. Per slot van rekening zijn we amper bekomen 
van de gezellige reis naar Antwerpen. Maar zoals het er nu uitziet gaan 
de reizen van 2026, wat betreft gezelligheid, inspiratie en schoonheid, 
2025 verslaan. Wij kunnen nog niets verklappen, maar houdt u  
De Luidklok in 2026 goed in de gaten. Het streven is wederom om  
iedereen onvergetelijke dagen te bezorgen. 
 
Reisgroet, 
Agnes Verdonschot. 
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  Verslag workshop ‘toegankelijk bankieren’ 
 
Op 24 september hebben een 22-tal leden en 3 bestuursleden  
deelgenomen aan de workshop ‘toegankelijk bankieren’ in ’t Kwartier. 
Behandeld werden vragen en/of problemen die gebruikers tegen komen 
in het dagelijks werken met bankieren. Jos Knapen uit Heusden gaf,  
namens Senioren Brabant-Zeeland, uitleg over het project  
Bank-informatiepunt, waarin banken gezamenlijk samenwerken.  
De bijeenkomst had een praktische insteek en vanuit de aanwezigen 
ontstond een levendige discussie. 
 
De week erna, op 1 oktober, is er een vergelijkbare sessie gehouden in 
Hart van Heuze, met een 20-tal deelnemers waaronder ook enkele  
leden van onze Seniorenvereniging. Alle gebruikte informatie tijdens  
deze workshop kunt u terugvinden op de website: 
www.bankinformatiepunt.nl 
Op deze website staat allerlei informatie over het uitvoeren van  
bankzaken voor de grootste 4 Nederlandse banken: ABN-AMRO, ING, 
Rabobank en de ASN bank. Er staat o.a. informatie over hoe te betalen 
met de bankpas, hoe te betalen met iDEAL en hoe een betaalverzoek te  
maken.  
Verder staat er informatie over hoe de banken u kunnen helpen als u: 
• Slechthorend of doof bent. 
• Slechtziend of blind bent. 
• Niet goed kunt lopen. 
• Moeite heeft met lezen. 
• Geen internet en/of smartphone heeft. 
 
Tiny Leenders en Henk van Kessel. 
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PASSIE met hoofdletters 
Een spirituele reis via Lhasa naar Mount Kailash in Tibet. 
 
Voor deze bijdrage van Agnes  
Verdonschot reizen we mee op één van 
haar spirituele reizen. We gaan naar  
Tibet. Agnes vertelt over de bijzondere 
band die ze voelt met het  
indrukwekkende woeste berglandschap 
met zijn wonderbaarlijke Tibetaanse 
volk. Sinds het conflict in 1959 leeft het 
Tibetaanse volk onder een strenge  
controle van China. De Daila Lama 
woont niet langer in het Potala Palace en 
de bestuurlijke macht is op brute wijze  
volledig overgenomen door de Chinese 
overheid. 
 
Er is een stevige voorbereiding nodig om 
een bezoek aan Tibet te brengen. Je 
moet hierbij denken aan het visum voor 
China en daarnaast nog een speciale permit voor Tibet, waaraan alle 
toeristen zich moeten houden. 
 
De reis start in China, in de stad Chengdu. Van daaruit reizen wij met “de 
hemeltrein” naar Lhasa (sinds 1964 de hoofdstad van Tibet). Dit unieke 
treintraject gaat dwars over het uitgestrekte Tibetaanse plateau, met 
prachtige uitzichten op het Himalaya massief. Eén van de bijzondere 
“weetjes” is dat het spoortraject gedeeltelijk is aangelegd op eeuwig  
bevroren grond, de zgn. permafrost. Deze permafrost bestaat uit een 
ondergrond van ijs, zand en stenen. De treinreis duurt twee dagen  
alvorens wij Lahsa bereiken. De groep komt aan op 3600 meter en krijgt 

ook direct het advies om rustig te  
lopen en zo te wennen aan de hoogte. 
Er is veel te zien in Lhasa. Het meest 
bijzondere is het Potala Palace, het 
voormalige paleis van de Daila Lama. 
Dit bouwwerk is wereldwijd bekend. 
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Ook een bijzondere spirituele beleving is de Jokhang. Dit is de oudste 
Boeddhistische tempel en een belangrijke Boeddhistische bedevaart-
plaats. Bij de Jokhang wordt de heilige rondgang, de Kora, gemaakt.  
De pelgrims lopen linksom en prevelen hun gebed met gebedsmolentjes  
en/of bidkralen. De levenswijze van de Boeddhist is gebaseerd op de 
leer van de Gautama Boeddha. In de Jokhang bevindt zich het beeld 
van de Gautana Boeddha. De basisleer van Boeddha gaat over het  
beheersen van de geest, het belang van het huidige moment, de kracht 
van mededogen en de vergankelijkheid van het leven. Enkele bekende 
voorbeelden zijn: "Alles wat we zijn, is het resultaat van wat we hebben 
gedacht," "Vrede komt van binnenuit, zoek het niet buiten jezelf," 
"Grootste overwinning is overwinnen van je eigen begeerte," en "Geluk 
neemt nooit af als je het deelt". Het beheersen van de geest brengt je 
naar het Nirwana en het Samsarah is de cyclus van dood en weder-
geboorte. 
 

Ondanks de kennis en wijsheid die Agnes bezit over Tibet en het  
Boeddhisme, verplicht de Chinese overheid dwingend dat elke groep 
begeleid wordt door een lokale geaccrediteerde gids. 
 

Overnachtingen tijdens de reis zijn heel primitief en het eten in Tibet  
bestaat voornamelijk uit gerst en yakvet/boter de zgn. Tsampa. Dit is het 
traditionele gerecht van de Tibetaan. Voor de maag van de Europeaan 
is dit een stap te ver. De ballen die gedraaid worden van de gerst en de 
yakboter vallen als bakstenen in onze magen. Ondanks dat Agnes het 
voor elkaar krijgt eten te organiseren welke voor de Europeaan  
verteerbaar is, zul je begrijpen, als je voor zo’n reis kiest, dat je enkele 
weken afscheid moet nemen van groente, vlees en aardappels. 

 

Een bezoek aan Lhasa betekent ook  
bezoeken aan tempels en kloosters 
(monastery) zoals Drepung en Sera. Buiten 
Lahsa, op 4150 meter hoogte, ligt het  
karakteristieke monastery van Ganden. Ook 
hier lopen wij een spirituele Kora. Tijdens de 
culturele revolutie zijn vele monasteries  
vernietigd. Gelukkig zijn sommige inmiddels 
ook weer opgebouwd. Volgens de  
Tibetanen is het Drepung klooster het  
belangrijkste klooster in Tibet. Het hele 
klooster heeft een oppervlakte van 250.000 
vierkante meter en in de hoogtijdagen  
huisvestte het klooster zeker 7000  
monniken. 
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De reis gaat verder met jeeps  
richting westen. De Chinese  
controle en het toezicht blijft  
zicht- en voelbaar. Er wordt  
overnacht in hotelletjes. Noem 
het meer een aangebouwd 
schuurtje bij een huis, met  
toiletten bestaande uit enkele  
gaten in de grond waar de 
groepsleden “gezellig” naast  
elkaar hun behoefte kunnen 
doen. Soms is er wat rijst met 
groente, maar vaak is het beter om toch het zakje droge noedels of  
ander “droogvoer” uit de rugzak te pakken. 
 
Van Lhasa naar Mount Kaihlash moet ongeveer 1000 km overbrugd 
worden. Mount Kailash is het heiligste bedevaartsoord voor China en 
Tibet, en de pelgrims komen uit alle bevolkingsgroepen zoals  
boeddhisten, hindoeïsten, jaïnisten en bonpo's. 
 
Na het passeren van enkele passen, met een gemiddelde hoogte van 
zo’n 5000 meter, wordt het landschap meer en meer desolaat. Soms 
ontmoeten wij een groep yaks met hun nomadische herders. En als wij 
geluk hebben zien wij in de verte nomadententen. De hoogte blijft  
belangrijk. Een van de deelnemende vrouwen werd juist hier ziek en 
had duidelijk hoogteziekte. Met eten, veel drinken en medicijnen knapte 
ze iets op en hield het uiteindelijk vol. Op dat moment was een keuze 
om te stoppen ook geen optie meer geweest. 
 
Het eerste doel is nu een bezoek aan het basiskamp van de Mount 
Everest. Om te kunnen genieten van het uitzicht op het gigantische 
Mount Everest massief, wordt dit kamp op 4900 meter aangedaan. In 
de buurt van het uitzichtpunt slaan wij onze bivak op in een uiterst  
primitieve accommodatie. Daar worden wij zeer gastvrij ontvangen door 
twee lieve Tibetaanse dames die hier permanent wonen en heel goed 
kunnen koken: rijst met groenten, pannenkoeken van gerst en  
gebakken aardappels. Een waar feestmaal! 
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Na de prachtige ervaring om de hoogste berg van de wereld te hebben 
gezien, gaan wij op weg naar “de kers op taart” van deze reis: Mount 
Kaihlash (de heilige berg). Hier gaan wij een zware spirituele rondgang 
(Kora) om de berg maken. Beklimmen van de berg zelf is absoluut 
verboden door zijn heilige status. Wij beginnen onze Kora op 5000 meter 
hoogte, linksom natuurlijk, voor een tocht van 52 km. Je mag de 
rondgang 1, 3, 6 of 9 keer lopen of 108 (Agnes liep de rondgang  
9 keer!). (Bij dit artikel ziet u verschillende foto’s van de Kora rondom de 
Kaihlash.) Na de start wordt de eerste dag, wij zijn dan 8 tot 9 uur aan 
één stuk in touw geweest, rustig naar de 1ste slaapplek gelopen. De 
volgende ochtend, in het donker en met de koplamp op, passeert de 
groep een herdenkingsplek waar bezittingen of stukjes haar of stof van 
kleding wordt neergelegd zodat de overledenen ook in het hiernamaals 
hiermee verder kunnen. 
 
Het hoogste punt van de 
Kaihlash bedevaarttocht is de 
Drolma La, op een hoogte van 
5700 meter. Tevens het 
moeilijkste stuk van de 
pelgrimstocht, met steile 
stukken en sneeuw en ijs.  
De pelgrims laten hier 
gebedsvlaggetjes achter met 
schitterende teksten.  
De gedachte is dat de wind, die 
hier altijd van zich laat horen, 
de woorden die op de 
vlaggetjes staan mee neemt en deze woorden over de wereld verspreidt. 
Na de pas gaat de route omlaag naar de volgende slaaplocatie. Dag 3 is 
nog een halve dag lopen en dan is de groep terug bij het startpunt. 
 
Om onze spirituele ervaringen een plek te geven gaan wij nu op weg 
naar een van de mooiste bergmeren ter wereld, het Manasarovar meer. 
Hier komt de groep tot rust en heeft alle tijd te reflecteren op de 
belevenissen en te mediteren in een sprookjesachtige bergwereld. 
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De tocht nadert zijn einde. Hiervoor reizen wij terug naar Lhasa om 
van daaruit richting Nepal te vertrekken. Ook voor dit deel maken wij 
gebruik van jeeps. De grensovergang is “echt een dingetje”. Alle  
bagage moet uit de jeeps geladen worden, waarop de grensbewaking 
elk pakje minutieus controleert zodat er niets, maar dan ook niets, met 
een link naar de Daihla Lama wordt meegenomen. Dan kunnen de 
gasten met hun bagage op de rug de grensbrug (vriendschapsbrug) 
oversteken en zich melden aan de overkant voor de controle en  
registratie van het visum voor Nepal. We hebben nog enkele dagen 
vrij in Nepal en vanuit Katmandu vliegen we naar het vaderland.  
Eenieder is doordrenkt met spirituele ervaringen en heeft nu wellicht 
nog meer mogelijkheden om door zijn/haar toedoen de wereld een 
stukje mooier te maken. 
 
Jeanne Melters, redactielid. 
 
Agnes, bedankt! Het was een feestje om naar je verhalen te luisteren 
en even mee te reizen naar een bijzondere periode van jouw leven. 
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 Oktoberwandeling De Stappertjes 

 
Op 6 oktober, om precies half twee, begonnen we aan de oktober-
wandeling van ca. 11 kilometer. We vertrokken vanaf de kruising van de 
Hogeweg met Het Broek, in Lierop, nabij de A67. Met een paar  
druppeltjes regen in de lucht kwamen we al snel op stoom en werd het 
een heel aangename wandeling. Een gevarieerde route met een stuk 
asfaltweg, landweggetjes langs akkers tot mooie wandelpaden over de 
Strabrechtse heide. De veranderende natuur, door de beginnende  
verkleuring van de bladeren, is duidelijk al ingezet. Op de wat nattere 
paden, na de regen van de afgelopen dagen, zag het er allemaal wat 
herfstachtig uit. De talrijke vennen, die in het voorjaar nog een hoge  
waterstand kenden, staan nu weer op een heel laag peil. Er werd stevig 
doorgewandeld en veel gebuurt, wat heel gezellig was. Op deze manier 
maak je kennis met nieuwe mensen en leer je andere mensen nog béter 
kennen. We hadden een heel korte pauze na bijna een uur wandelen en 
een wat langere pauze na bijna twee uur. Bij een aangename  
temperatuur was het heerlijk wandelen en waren we rond 16.15 uur 
weer op het startpunt terug. Deze sportieve gezelligheid nodigt wel uit 
om ook de volgende maand, op 3 november, weer aan te sluiten voor 
een actieve middag, waar iedereen welkom is. Volg daarvoor de  
berichten in De Luidklok. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan van der Loo. 
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Wandeling De Stappertjes 3 november 2025 
 
Bij de tweede herfstwandeling van dit seizoen kunnen we waarschijnlijk 
nog volop genieten van mooie herfstkleuren. We gaan namelijk  
wandelen in de Mariapeel en het door loofboomrijke lanen omzoomde 
buitengebied van Helenaveen. Trek voor alle zekerheid wandel-
schoenen aan die een stootje kunnen verdragen, want het kan op  
sommige delen van de route wat drassig zijn. De lengte van de route is 
ca. 11,2 km. Onderweg zijn er niet veel geschikte plaatsen om even 
met een grote groep te pauzeren. De eerste stop is daarom een korte 
stop met geen of slechts een enkel plekje om te zitten. Na ruim 7 km 
komen we op een plek met meerdere mogelijkheden om te zitten. 
 
We starten de wandeling om 13.30 uur op het Hannes Joostenplein 
(nabij de tot woningen omgevormde St. Willibrorduskerk) in  
Helenaveen. Wandelaars die niet over eigen vervoer beschikken  
kunnen zich weer melden bij ondergetekenden. Om 13.00 uur worden 
zij dan opgehaald bij Sportcomplex De Schop in Asten. 
 
Jac Huijsmans: 06 - 53 71 67 06 
Gerard Leenders: 06 - 45 51 24 97 

Goed Voor Elkaar 
 
Inmiddels hebben we twee bijeenkomsten 
voor 65+ers achter de rug. Het waren  
prettige bijeenkomsten waarin we  
stilgestaan hebben bij de vraag wat je nodig 
hebt om op de toekomst voorbereid te zijn. 
Gezamenlijk werd door iedereen een  
netwerkkaart ingevuld en hierop volgden 
uitgebreide discussies aan de tafels. Velen 

van u hebben veel van hun zaken al goed geregeld, maar tegelijkertijd 
worden ook zaken vooruitgeschoven. Tevens kunnen we er altijd de 
vraag aan koppelen wat je voor een ander in je directe omgeving kunt 
doen. Het blijft, zeker in de huidige tijd met personeelstekorten,  
belangrijk hierover na te denken. Hopelijk hebben we hier met deze  
bijeenkomsten een bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Annelies Dittner. 
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Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen langs deze 
weg de familie graag ons medeleven betuigen en hen 
veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Martien Heijligers   Kloostereind 5, Asten 
84 jaar      overleden op 30-08-2025 
 
Mevr. Annie van Heugten van Duppen Emmencamp 1, Asten 
80 jaar      overleden op 27-09-2025 
 
De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden 
van een seniorenlid een bericht te sturen aan het secretariaat van de 
Seniorenvereniging Asten/Ommel, p/a: 
 
Henk van Kessel,  Voordeldonk 54, 5721 HM Asten. 
tel. 0493-697364   
e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
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 Thuis in De Kluis 
 
Op woensdag 3 september is de creaclub weer van 
start gegaan. Ook in de ochtend al gezelligheid in  
De Kluis. Die gezelligheid gaat daarna door bij de  
gezamenlijke maaltijd. Acht vaste gasten maken  
gebruik van deze maaltijd, verzorgd door het Lijssels Vertier. 
Regelmatig verwelkomen we ook andere gasten en u bent ook van  
harte welkom. 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van onze vrijwilligster en 
vaste gast, Annemiek Loomans. We hebben haar leren kennen als een 
fijne vrijwilligster. Ze was altijd bereid om te helpen en mee te denken. 
Haar inbreng werd zeer gewaardeerd. Haar plotselinge overlijden kwam 
als een schok voor haar collega’s en vaste gasten. 
 
Op 24 september hebben we gezamenlijk, als extra activiteit,  
bloemstukken gemaakt. Het resultaat mocht er zijn. De gasten gingen 
met een mooi herfststuk naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilt u meer informatie over THUIS IN DE KLUIS, dan kunt u contact 
opnemen met Riny Smeets, coördinator (06 – 44 35 39 36), of loop  
gewoon eens binnen op een woensdag. 
 
Riny Smeets. 
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Wandelen met De Stappers in november 
 
In tegenstelling tot de vermelding in het jaarprogramma gaan we in  
november niet naar de omgeving van Arcen en de Maasduinen, maar 
via Sint Michielsgestel naar Den Bosch. Dit heeft te maken met het feit 
dat we al 2 jaar op een rij geconfronteerd worden met een erg natte 
herfst waardoor laatstgenoemd gebied te nat is om daar in december te 
wandelen.  
We wandelen onder andere in het gebied van de Aa, de Dommel en de 
Bossche Broek. We lopen over een dijk die Frederik Hendrik in 1628 
heeft laten aanleggen om de Dommel om Den Bosch heen te leiden. 
Weet je wat de bijnaam was van Den Bosch ten tijde van de Tachtig-
jarige Oorlog? Dat was de Moerasdraak. Deze naam kreeg de stad in 
een lofdicht van Joost van den Vondel vanwege haar ligging tussen de 
moerasgebieden. Den Bosch ligt lager dan de omliggende gebieden en 
de eerder genoemde waterlopen. De Dommel en de Aa komen er  
bijeen. De beeltenis van de Drakenfontein op het Stationsplein wordt 
daarom wel gezien als een verwijzing naar de bijnaam Moerasdraak. 
Trouwens, voor de voetballiefhebbers: het logo van FC Den Bosch 
toont ook een draak. Een veerpont aan de noordwestkant van de stad 
verbindt de stad met de Bossche Broek en dat pontje draagt ook de 
naam “Moerasdraak”.  
Verder is het van belang het buurtschap Halder te vernoemen. Het 
maakt deel uit van Sint Michielsgestel. Bij het kanaliseren van de  
Esschestroom werd in Halder een belangrijke archeologische  
muntschat gevonden. Van deze vondst werden 4817 munten  
beschreven en er is zelfs een oudheid-kundig museum uit voort-
gekomen: Museum Romeins Halder, gevestigd in Landhuis Haanwijk. 
Tijdens deze wandeling bezoeken we ook de Sint Jan en pauzeren we 
op de Parade. Verder lopen we door landgoed Haanwijk en nog veel 
meer moois. Deze tocht is een combinatie van meerdere routes en 
wordt pas definitief als we deze 
tocht uitgezet hebben. Zin in een 
mooie herfstwandeling? Sluit dan 
aan op donderdag 20 november. 
Vertrek, zoals altijd, om 08.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de  
Beiaard. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Jo Jurgens, 06 – 48 36 07 83 

Drakenfontein 
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 Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 
* De 80-plussers middag. 
Ja, ja, deze middag van 3 oktober is inmiddels achter de rug. Zo’n 179 
leden hadden een kaartje kunnen bemachtigen om deel te nemen aan 
de lunch en een gezellig middagje. Goed georganiseerd bij zaal van 
Hoek, mooi publiek, een leuk en aangenaam klinkend muzikaal duo, de 
mogelijkheid om de stramme gewrichtjes in beweging te krijgen….. 
Kortom: de vele dankbare opmerkingen aan het slot van de middag 
stemden het bestuur en de werkgroep heel, heel tevreden. 
 
* De Spellenmiddag. 
Voor de deelnemers aan de spellenmiddagen gaan we de laatste  
maandagen van dit jaar in! En wat werden ze steeds goed bezocht. 
Wat hebben de aanwezigen kunnen genieten van hun ”favoriete” spel! 
De winter komt er aan, de dagen korten en de bord- en kaartspellen  
komen weer tevoorschijn. Maar onze groep deelnemers weet al het hele 
jaar lang op maandag de weg naar het ’t Kwartier te vinden voor een 
mooie, spannende middag. U nog niet? Kom dan eens een kijkje nemen 
en doe mee! 
 
Wat:  De Spellenmiddag. 
Wanneer: maandag 10 november. 
Waar:  In zaal B van ’t Kwartier. 
Tijdstip: Start om 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Kosten: Slechts de prijs van koffie of thee of een half muntje. 
 
* De Liederentafel. 
Deze heel bijzondere middag mag u echt niet missen! De zangers van 
Toffel Vier gaan, na vele, vele jaren de Liederentafel te verzorgen, nu 
toch stoppen! Altijd een heerlijke ontspanningsmiddag met dankbaar 
zangpubliek dat weer en wind trotseerde om in twee kleine uurtjes veel 
muzikaal plezier te beleven. Zou het niet gaaf zijn om Toffel Vier en zijn 
begeleiders een daverend afscheid te kunnen bezorgen? Dat wil wel 
zeggen dat u deze middag twee uurtjes reserveert om mee te komen 
zingen…. We rekenen op u! 
 
Wat:  De Liederentafel met Toffel Vier. 
Wanneer: maandag 3 november. 
Waar:  In zaal B van ‘t Kwartier. 
Tijdstip: Van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
Kosten: Alleen de prijs van koffie of thee of een half muntje. 
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* De Kerstmiddagen. 
Het lijkt nog ver weg maar niets is minder waar! In december biedt het 
bestuur haar leden weer de jaarlijkse kerstmiddagen aan. Een middag 
in kerstsfeer, met kerstmuziek, een mooi gedicht, een pakkend  
kerstverhaal. Een paar uurtjes samen met veel andere leden van  
onze vereniging: met muziek, een hapje en een drankje. Voor deze 
middagen worden entreekaartjes verkocht. Hieronder leest u alle  
verdere bijzonderheden. 
 
Wat:  Kerstvieringen van onze Seniorenvereniging. 
Wanneer: woensdag 17 en donderdag 18 december 2025. 
Waar:  In de grote zaal van ’t Kwartier. 
Tijdstip: Aanvang 13.30 uur tot ongeveer 17.00 uur.  
  Zaal gaat open om 13.00 uur. 
Kosten: Een entreekaartje kost € 2,-- per persoon. 
 
* Verkoop kerstkaartjes. 
Voor deze kerstvieringen worden, net zoals in andere jaren, kaartjes 
verkocht. Per entreekaartje wordt € 2,-- gevraagd. 
Brengt u dit kaartje wel mee op de kerstmiddag. NIET VERGETEN 
a.u.b. 
 
Wat:  Verkoop van de kerstkaartjes. 
Wanneer: dinsdag 9 december a.s. 
Waar:  In de hal van ’t Kwartier van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Kosten: € 2,-- per persoon (graag gepast betalen). 
 
ATTENTIE: Het maximum aantal bezoekers per middag is gesteld op 
140. Heeft u een voorkeur voor een bepaalde dag? Koop uw kaartje 
dan bijtijds. En: OP = OP! 
 
 
Namens de Werkgroep Vieringen en Activiteiten, 
Inge Veenhuizen. 
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Terugblik: toen en nu! 
 
Geen papieren luiers, geen plastic zakken, 
maar stukjes oude krant als je moest ‘kakken’. 
 
Je kon niks ‘online’ bestellen, 
en ook nóóit je vriendje bellen. 
 
Er was geen badkamer met toilet. 
Koffie werd met heet water gezet. 
 
Zelf warmte maken met een kachel die brandde. 
Gaten in je broek was een grote schande. 
Een grote mond werd nergens getolereerd. 
 
Buiten spelen, want binnen werd te wild. 
Er werden dagelijks kilo’s aardappelen geschild. 
 
Samen een boterham speksoppen uit één pan, 
en van dat spekvet smulden we dan. 
 
Op stap mocht je hoogstens tot half elf, 
anders flink huisarrest. Dat wist je zelf. 
 
Niet praten in bed en geen lamp meer aan. 
En je waagde het niet om op te staan. 
 
Zes dagen in de week vroeg naar je werk, 
en elke zondag verplicht naar de kerk. 
 
Je keek op tegen dokter, notaris en pastoor. 
Boodschappen moest je contant betalen hoor! 
 
’s Nachts moest je plassen op een pot. 
Geen enkele deur zat ooit op slot. 
 
’s Morgens moest je je wassen uit een kom. 
Bij iemand op bezoek? Gewoon áchterom. 
 
Je schoenen kapot of een cent verloren 
Je kreeg supersnel een draai om je oren. 
 
Anny Ermers 
 
 



25 
 
 



26 

 

Activiteiten vanaf 1 november t/m 30 november 2025 
 

 Kijk voor activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, 
 foto’s van eerdere activiteiten en de complete Luidklok 
 ook eens op www.seniorenverenigingastenenommel.nl 

 
 
 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Liederentafel Maandag 3 november van 13.30 – 15.30 uur, 
in ’t Kwartier.  

Spellenmiddag 
  

Maandag 10 november van 13.30 – 16.00 uur, 
in ’t Kwartier.  

Seniorenvereniging 
ontmoetingspunt 

Elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur, 
bij café van Hoek.  

Koersbal 
  

Elke donderdag van 13.45 – 16.00 uur, 
in sporthal De Schop. 

Wandelen met 
De Trappers 
 

Woensdag 12 november en 
woensdag 26 november. 
Start om 09.30 uur bij ’t Kwartier. 

Wandelen met 
De Stappers 

Donderdag 20 november. 
Wandeling via St. Michielsgestel naar  
Den Bosch. 
Vertrek om 08.00 uur bij de parkeerplaats 
aan de Ceresstraat.  

Wandelen met  
IVN - senioren 

Donderdag 6 november. 
Locatie: De Meel, Geldrop. 
Afstand: 4,5 km. 
We vertrekken om 13.00 vanaf de parkeerplaats 
aan de Rootweg (hoek Ostaderstraat). 
Laarzen of waterdicht schoeisel zijn gewenst.  

Wandelen met 
De Stappertjes 

Maandag 3 november. 
Afstand tussen 9 en 12 km. 
Aanvang van de wandeling: 13.30 uur.  

Vrijwilligersmiddag Woensdag 19 november. 
Plaats: gemeenschapshuis De Kluis in Ommel. 
Aanvang: 12.00 uur. 

http://www.seniorenverenigingastenenommel.nl
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Thuis in De Kluis 

Elke woensdag Van 09.30 uur tot 11.30 uur CREA 
onder leiding van Betsie Jansen.  

Elke woensdag 12.00 uur gezamenlijke 3 gangen maaltijd, 
verzorgd door ’t Lijssels Vertier.  

Elke woensdag Van 13.30 uur tot 16.30 uur 
Activiteitenmiddag: voor elk wat wils.  

Andere activiteiten 
Alzheimer Café 
Peelland 

Elke 1e dinsdag van de maand in ‘t Kwartier. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. 
  

Biljartvereniging 
Nooit gedacht 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur, in ‘t Kwartier.  

Koffie-uurtje Elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur in  
’t Kwartier.  

Wandelgroep Asten 1 uur wandelen in de omgeving van Asten. 
Start, elke dinsdag, om 10.30 uur voor de ingang 
van ’t Kwartier. 
Aanmelden is niet nodig. Meer info via  
(0493) 441232 of 
s.pennings@oniswelzijn.nl  

Rikconcours Elke vrijdag in Den Dissel. 
Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur. 
 

Bridgeconcours Elke dinsdag in Den Dissel. 
Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.00 uur.  

mailto:s.pennings@oniswelzijn.nl
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Activiteiten Savant de Lisse 
 

In de Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook externen 
kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 

Dag Tijd Activiteit Locatie Kosten 

Ma 14.00-16.00 Handwerk 
vereniging 

Restaurant - 

14.30-16.00 Diamond  
painting 

Restaurant Eigen  
spullen 
meenemen 

Di 14.30-16.00 Sjoelen en 
Rummikub 

Restaurant - 

Wo 10.30-11.30 Geheugen-
training 
  

Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 2,- 
per maand 

10.30-11.30 Gymvereniging 3
e
 etage € 5,- 

per maand 

14.00-16.00 Rummikub Koffiecorner - 

14.30-16.00 Breien Huiskamer  
Somatiek 
(2e etage) 

- 

Do 10.15-11.30 Crea Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 6,- 
per maand 

14.00-16.15 Kienen vanuit 
Astense 
Gehandicapten 
Vereniging 

Restaurant € 4,- 
per kaart 

14.00-16.00 Schilderen Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 3,- 
per maand 

Vrij 10.30-11.30 Geheugen-
training 

Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 2,- 
per maand 
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Bent u benieuwd naar onze extra activiteiten? Laat het ons dan weten 
door ons een mailtje te sturen of even te bellen. Dan houden wij u elke 
maand op de hoogte van onze activiteitenplanning. 
Bij Savant de Lisse is iedereen welkom !  
 
Voor meer informatie: 
Team Welbevinden Savant de Lisse 
Email: TeamWelbevindendeLisse@savantzorg.onmicrosoft.com  
Telefoonnummer: 0493 329590 

 
Kopij voor de volgende Luidklok 

graag inleveren 
uiterlijk zaterdag 8 november. 

mailto:TeamWelbevindendeLisse@savantzorg.onmicrosoft.com
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    Colofon 

 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Theo Martens   tel. 06-57039513 
   theomartens@hotmail.nl 
Secretariaat:  Henk van Kessel   tel. 06-52417525 
   secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Penningmeester:  Connie van Bussel   tel. 06-54907255 
Leden:   Lies van de Cruijs   tel. 06-10228891 
   Tiny Leenders-van den Beuken tel. 06-37291318 
 
Cliëntondersteuners: Koene Scheepstra   tel. 06-24300377 
   Ad van Grootel   tel. 0493-693365 
 
 Ouderenadviseur  Maria Sauvé   tel. 06-25369519 
   mariasauve@hotmail.nl 
 
Ledenadministratie: Ad Vermeulen   tel. 06-22734144 
   advermeulen71@gmail.com 
 
Klussendienst:  Frans van der Vleuten  tel. 06-28050001 
   (bellen ná 18.00 uur a.u.b.) 
   (bij een urgent probleem mag u direct bellen) 
 
Belastinghulp:  Iedere eerste vrijdag van de maand  
   van 9.00 tot 11.00 uur. 
   (Alleen na afspraak. Bel hiervoor naar 0493-671234 
   ‘s ochtends of ‘s middags op maandag t/m donderdag) 
 
Sociaal Team Asten:  Loket: dinsdag en donderdag 9.00 tot 12.00 uur. 
   Gemeenschapshuis ’t Kwartier – Kerkstraat 10, Asten. 
   Telefonisch: op maandag t/m donderdag 
   van 9.00 - 17.00 uur. (0493-671234) 
   E-mail: sociaalteam@asten.nl 
   Website: www.sociaalteam-asten.nl 
 
Rekeningnummer 
Seniorenvereniging:  NL21RABO0103630597 Rabo Asten 
 
Onze website:  www.seniorenverenigingastenenommel.nl 
 
De Luidklok: 
Eindredactie:  Peter Berkvens   tel. 06-19955648 
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Dagbesteding voor 
thuiswonende ouderen
Bent u op zoek naar gezelschap en een 
zinvolle daginvulling? 
Dan is onze dagbesteding iets voor u. 
U kiest wat u leuk vindt en wij zorgen 
voor passende activiteiten, samen met 
anderen of alleen. Ons doel is dat u een 
leuke dag hebt.

Waarom kiezen voor onze 
dagbesteding?
–  Gezelligheid en verbinding:  

Geniet van de dag in een huiselijke 
omgeving met een ruime tuin, 
dierenboerderij en moestuin, 
samen met ongeveer acht tot tien 
leeftijdsgenoten.

–  Flexibiliteit en gemak:  
Kies voor één of meerdere dagen of 
dagdelen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, met 
begeleiding door een gezellig team 
van medewerkers en vrijwilligers.

–  Activiteiten op maat:  
Doe mee aan individuele en 
groepsactiviteiten afgestemd op uw 
interesses, zoals creatief bezig zijn, 
muziek, tuinieren, bakken en koken of 
bewegen.

Vrijblijvend kennismaken?
Iedere vrijdagmiddag is er een inloop
van 14.30 tot 15.30 uur. U en uw naaste
zijn van harte welkom.

Hebt u vragen over de vergoedingen
of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met ons
cliëntservicebureau via
clientservicebureau@amaliazorg.nl
of bel naar 0499 365959.

Hof van Bluyssen
Wilhelminastraat 28, Asten
www.amaliazorg.nl



Philip
Burgemeester Wijnenstraat 44, Asten · 0493 - 694 232

www.oogwereld.nl

Minimaal
 €100 korting op
een bril op maat.

Die goed is voor je ogen én  
mooi staat bij je gezicht. 

Plan je oogmeting, pas brillen en 
krijg de beste zorg, allemaal bij 

jouw boutique in de buurt.




