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 Beste lezers 
 

Kerst! Wanneer gaat die tijd eigenlijk in? 
Het is half november als ik aan dit artikel 
begin en overal zie je al kerstverlichting. In 
een stad als Eindhoven stralen pleinen, 
straten en winkels een en al verlichting. Bij 
de tuincentra van Coppelmans kon je een 
maand geleden al je kerstinkopen doen.  
Alles wordt uit de kast getrokken om een 
gezellige kerstsfeer op te roepen. Je kunt zelfs op excursie gaan naar 
zo’n tuincentrum. Uren kun je je vergapen aan allerlei prullaria. Ik vind 
het wel een gezellige tijd en we groeien langzaam naar het kerstfeest 
toe. Ik zie het helemaal zitten. Samen met de (klein)kinderen, bij  
elkaar, een beetje opgedoft, bijkletsen, een hapje en een drankje en 
als het kan nog een knapperend vuurtje erbij. Een laagje sneeuw zou 
het helemaal perfect maken. Ik ga voor dit plaatje, maar ergens knaagt 
er iets. Waar is de tijd gebleven dat de kerken volstroomden voor de 
nachtmis. Waar men “vrede op aarde aan alle mensen van goede wil” 
predikte. Dat willen we met z’n allen zó graag, maar de realiteit is  
anders. We hebben handels-oorlogen en échte oorlogen. Wat in  
Eritrea gebeurt is ten hemel schreiend. De Russen blijven Oekraïne 
bestoken. En wat zou Onze Lieve Heer vinden van wat zijn uitverkoren 
volk aanricht in de Gazastrook? Wij, gewone burgers, hebben daar 
geen of nauwelijks grip op. Waar ik wel in geloof is die micro  
samenleving. Samen met je directe naasten genieten van elkaars  
aanwezigheid. Waar we elkaar écht liefhebben en een Zalig Kerstfeest 
wensen. Namens de redactie wens ik u zo’n kerstfeest toe. 
 

En om mijn misschien wat mistroostig denken wat op een luchtiger peil 
te brengen sluit ik af met het volgende: 
 

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter  
komen. 
Rechter:     “Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?” 
Verdachte: “Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!” 
Rechter:     “Hoe vroeg dan?” 
Verdachte: “Een uur voordat de winkel openging!” 
 

Man tot echtgenote: "Wat wil je voor Kerstmis?" 
Zij: "Een echtscheiding!" 
Hij: "Heb je niet iets goedkopers?" 
 

Peter Berkvens, eindredacteur De Luidklok. 
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Van de voorzitter 
 
We hebben er weer bijna een jaar opzitten. Een mooi jaar hoop ik, 
maar misschien toch een beetje minder dan wat u ervan verwacht had. 
Je kunt het ook van de positieve kant bekijken; het kan dan volgend 
jaar alleen maar beter worden. In ons land ging het ook niet altijd goed: 
de regering viel. Intussen zijn we alweer naar de stembus geweest en 
wachten we op een nieuw kabinet. Vóór kerstmis, hebben ze beloofd. 
Maar in welk jaar?? Ook is de oorlog in Oekraïne nog niet voorbij. Dat 
zal ook niet voor Kerstmis gebeuren, schat ik in. Na ons jubileumjaar 
(2024) hebben wij wel successen gehad. We hebben dit jaar heel veel 
activiteiten mogen organiseren. Onze vrijwilligers waren weer heel  
actief en omdat bij ons de neuzen dezelfde kant op staan, lukt dat heel 
goed. Samen een doel willen bereiken levert plezier op en weer een 
mooie ochtend, middag, avond of hele dag voor onze leden. Soms lukt 
het een keer niet, maar dan gaan we weer met nieuwe ideeën aan de 
slag. Zo zijn we dit jaar gestart met een nieuwe activiteit. Naast de  
lange wandelingen ver weg en in de winter de korte wandelingen in 
ons dorp, kun je nu ook deelnemen aan wandelingen van 10 tot 12 km. 
in de omgeving. Een mooi initiatief waar twee van onze leden mee aan 
de slag zijn gegaan nadat bleek dat daar behoefte aan was. Inmiddels 
kent deze werkgroep al 3 leden. Met zoveel enthousiaste vrijwilligers 
en leden die meedoen aan de verschillende activiteiten, heb ik er alle 
vertrouwen in dat we ook in 2026 weer een heel mooi jaar tegemoet 
gaan. 
 
Tenslotte wens ik iedereen een gezellig kerstfeest en zalig nieuwjaar. 
De tweede dag van januari mogen we elkaar alweer ontmoeten om te 
proosten op het nieuwe jaar. 
 
Theo Martens, voorzitter. 
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Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2026 
 
Het bestuur van onze Seniorenvereniging wil graag met u een toost  
uitbrengen op het nieuwe jaar. Daarom wordt u van harte uitgenodigd 
op de Nieuwjaarsreceptie. Voor een drankje en een hapje bent u  
allemaal van harte welkom! 
 
Wat:   Nieuwjaarsborrel met het bestuur. 
Wanneer:  vrijdag 2 januari 2026. 
Waar:   Zaal B van ’t Kwartier. 
Tijdstip:  van 16.00 uur tot 18.00 uur. 

 

 
Alzheimer Café Peelland 2026 
 
Normaal treft u een verslag aan van het gehouden Alzheimer Café van 
deze maand. Door de vervroegde inzendingstermijn, i.v.m. de december 
uitgave, kan het verslag van 2 december in dit nummer niet  
meegenomen worden. Wel kunnen we al melden wat er tijdens het  
eerste Alzheimer Café van 2026 op het programma staat: 
 
  6 januari: Ervaringsverhaal 
 
Deze avond het verhaal van Theo Verhagen en zijn gezin. Op hun  
eigen, bijzondere, liefdevolle manier zijn zij met de zorg voor hun  
Jacqueline omgegaan. Gespreksleider Monique van den Heuvel-Bohnen 
praat over zijn ervaring: Al zolang samen. Echt een team. En dan  
opeens dat gevoel dat er iets niet klopt. Wat is dit? Hoe kan dat nou! En 
dan: hoe gaan we hiermee om? Het ACP is bedoeld voor mensen met 
dementie, hun naasten (mantelzorgers) en belangstellenden uit Asten, 
Deurne en Someren en omgeving. 
De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt 
tot 21.00 uur en vindt plaats in ’t Kwartier, Kerkstraat 10 in Asten. 
 
Johan van Lierop  
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De goede dennenboom 
 
In het dennenbos liep een man met een bijl en drie kleine kindertjes. 
De grote dennenbomen trokken zich van het viertal niet veel aan want 
zij wisten dat zij geen kwaad konden. De kleine dennenboompjes  
sidderden van angst als de man met de bijl dichterbij kwam.  
Ze trachten er allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien. 
 
Al snel viel het oog van de kinderen op een prachtig boompje dat nog 
volop stond te pronken. "Deze hier is de mooiste!" riepen ze. Het was 
het domste boompje van het dennenbos. Het kende het verschil nog 
niet tussen de lente en de winter en het begreep dan ook niet waarom 
al de andere boompjes zich zo lelijk maakten. 
 
Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en 
hief de bijl hoog in de lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles 
zag kreeg zo'n medelijden met het domme boompje dat hij zijn  
afhangende takken omhoogstak. Hij trok zoveel sap naar zijn kruin 
dat zijn naalden glansden en fonkelden als kristal. Nu wuifde hij  
sierlijk met zijn takken om de aandacht van de kinderen op zich te 
vestigen. "Stop, vader, eigenlijk zouden wij liever deze hier willen." 
 
"Zoals jullie wensen," zei vader en de bijl hakte diep in de voet van de 
moedige boom. De drie kinderen namen hem onder de arm en  
lachend stapten ze weer naar huis. De boom schreeuwde het uit van 
pijn, maar de mensen luisteren niet goed genoeg om de boom te  
horen huilen. 
 
Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met  
slingerende lichtjes, slingers en bollen. Helemaal bovenaan stak een 
zilveren bol met een lange punt. Er waren al rare vogels boven op zijn 
kop komen zitten maar zoiets, nee. Beneden aan zijn voeten stond 
een stalletje en hij zag hoe de kinderen er allemaal prachtige  
figuurtjes inzetten met overal kleine schaapjes eromheen. "Zie mij hier 
nu staan," mopperde de boom, "ik ben blij dat de andere bomen mij 
niet zien met al die belachelijke rommel aan mijn lijf." 
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    Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag maakten de kinderen 
weer een drukte van belang om en rond het stalletje. "Wel verdraaid," 
dacht hij, "nu komen er nog drie beeldjes bij. Waarvoor dient dat toch 
allemaal?" 
 
De dennenboom had al veel van zijn groene glans verloren en wanneer 
de kinderen eventjes aan zijn takken kwamen voelde hij de dennen-
naaldjes overal langs zich heen naar beneden vallen. De dag daarna 
werd hij van al zijn versieringen ontdaan en al de prachtige mannetjes 
werden in een papiertje gerold en in een doos gelegd. 
 
"Het is afgelopen," zuchtte de boom, "mij wacht de open haard. Het is 
allemaal voor niets geweest." Nu werd er ook een klein ventje in een 
strooien bakje uit het stalletje genomen en voor ook hij in het papiertje 
ging knipoogde hij naar de boom en zei: "Ik weet wat je gedaan hebt en 
dat zal ik nooit vergeten." 

Onze overledenen 
 
Wij gedenken onze overledenen. Wij willen langs deze 
weg de familie graag ons medeleven betuigen en hen 
veel sterkte toewensen. 
 
Dhr. Henk Bakker  Kerkstraat 16T, Asten 
83 jaar    overleden op 11-11-2025 
 
Mevr. Hanny Eijsbouts Neptunusstraat 8, Asten 
78 jaar    overleden op 14-11-2025 
 
De redactie van De Luidklok verzoekt de familie om bij het overlijden 
van een seniorenlid een bericht te sturen aan het secretariaat van de 
Seniorenvereniging Asten/Ommel, p/a: 
 
Henk van Kessel,  Voordeldonk 54, 5721 HM Asten. 
tel. 0493-697364   
e-mail: secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
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Jouw land, mijn land 
 
In Nederland worden we steeds vaker geconfronteerd met een wij- en  
zij-gevoel. Een genuanceerde mening en luisteren naar elkaar is al  
lastiger. Er wordt gekeken naar vluchtelingen en mensen die in  
Nederland een beter leven zoeken voor zichzelf en hun kinderen. In dit 
decembernummer wilde ik samen met een van onze leden met een  
Indische achtergrond terugkijken naar Nederland ongeveer 80 jaar  
geleden. Ik ben op bezoek gegaan bij  
Inge Veenhuizen – Janssen. Voor sommige 
van u juffrouw Inge aangezien zij zowel in 
Deurne als in Asten vele jaren les heeft  
gegeven op de lagere school. Voor de 
meesten van u is zij coördinator bij de  
werkgroep Vieringen en Activiteiten en de 
vaste gastvrouw bij de spellenmiddag van de 
Seniorenvereniging. Zij werd geboren op 
Ambon en kwam op 3-jarige leeftijd naar  
Nederland. 
 
Voor het begin van dit verhaal gaan we naar Deurne waar de vader van 
Inge, Carel Jansen, opgroeide in een gezin van 11 kinderen. Een leuke 
jongeman met een avontuurlijk karakter. In het begin van de jaren ’30 
begon het Koninklijk Nederland-Indisch leger steeds meer jonge  
Nederlanders te rekruteren voor het KNIL. Er was een grote werkeloos-
heid en voor de werkzaamheden binnen het KNIL kregen de jonge  
mannen een opleiding en later een stabiel inkomen. In Nederlands-Indië 
werd de krijgsmacht versterkt om het dreigende Japan op een afstand te 
houden. Carel Jansen schreef in voor de opleiding en ging daarna in 
dienst van het KNIL in Soerabaja op het eiland Java. Het leven was niet 
slecht in die tijd en zijn broer Harrie meldde zich, in de voetsporen van 
Carel, ook bij het KNIL. Harrie kreeg een opleiding voor de marine en 
landde ook op het eiland Java. Intussen werd Carel verliefd op het land 
én op Josephine Arroo. Een mooie jonge vrouw en dochter van de baas 
van een rijstplantage. Het tweetal startte samen een leven en er kwamen 
twee zoontjes ter wereld: Jan en Willie. 
 
In januari 1942 vielen de Japanners toch het land binnen en werden de 
beschikbare mannen meegenomen naar werkkampen om te werken aan 
de Birma spoorlijn die de aanvoer van materialen voor het Japanse leger 
zou garanderen. Josephine moest het alleen zien te redden. Door haar 
Javaanse afkomst verbleef zij in een van de buitenkampen. 
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Carel was een van de mannen die de mishandelingen en pijn van de 
werkkampen uiteindelijk overleefde. Over het leed, de mishandelingen 
en de pijn wilde Carel, ook later, nooit praten. Dóór en mét deze mannen 
ontstond de ‘zwijgende generatie’. Ook Josephine moest diep gaan om 
overeind te blijven in deze zware jaren. Door honger, ziekte en gebrek 
aan medicijnen stierf vroegtijdig hun jongste zoontje Willie. Om een 
beeld te geven van de ellendige situatie waarin ze verkeerde vertelt Inge, 
duidelijk geëmotioneerd, zelfs na al die jaren, dat haar moeder de kleine 
Willie in haar armen naar het kerkhof heeft gedragen om daar haar  
kindje zelf te begraven. Intussen wist Carel van niets. Toen uiteindelijk 
de bom viel gingen de nog levende mannen op transport naar  
Nederland. Carel was inmiddels een van de zg. ‘levende lijken’ met een  
lichaamsgewicht van 35 kg. Hij werd op transport naar Nederland gezet 
zonder te weten of zijn vrouw en kinderen nog leefden. In Deurne werd 
hij opgevangen bij een broer om aan te sterken. Uiteindelijk hoorde Carel 
via zijn officieren dat zijn jongste zoon was gestorven. Na een half  
jaar kwam toestemming om zijn vrouw en zoon over te laten  
komen. Ver weg van Nederland ging een klein Javaans vrouwtje in 
de bus met haar zoontje aan de hand. Zij liet alles achter en kwam 
naar Nederland waar zij uiteindelijk ook de veilige haven bereikte en 
haar man terugvond op de zolder bij een broer van Carel. Het verblijf 
was van korte duur. Carel sterkte aan en na een half jaar moest hij zijn 
werk in Nederlands-Indië weer hervatten. Het gezinnetje ging terug. 
De tijd was goed besteed want 9 maanden later, op 11 juli 1947, werd 
Inge geboren op Ambon en liet haar stem horen in haar kleine  
sinaasappelkistje. 
 
De onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië 
begon na de capitulatie van Japan in  
augustus ’45. Twee dagen later werd de 
republiek Indonesië uitgeroepen door de 
leiders Soekarno en Hatta. De Nederlandse  
regering erkende de republiek Indonesië 
niet als onafhankelijke staat.  
Het Nederlandse gezag moest worden  
hersteld. Hier begonnen de bekende  
politionele acties. Opnieuw gevechten en geweld. Tussen 1946, tot aan 
de onafhankelijkheid in december 1949, was er een bezetting en oorlog 
gaande die 52 maanden duurde en waaraan 120.000 Nederlandse 
dienstplichtigen deelnamen. Er was veel weerstand en verzet tegen de 
staatsvorm die Nederland wilde invoeren. In 1950 werd de  
KNIL-militairen een keuze voorgelegd: blijven of terug naar Nederland.  
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     Hoewel Carel veel van Indonesië hield was Josephine duidelijk. “Er is 
hier geen toekomst voor onze kinderen: we gaan naar Nederland.”  
Inge was toen 3 jaar oud. Hoewel we denken dat een kind van 3 geen 
herinneringen heeft weet zij nog veel gevoelens terug te halen. De kou, 
de sneeuw en de grote militaire bus. Een klein, bang meisje in een 
koud, nieuw land. Opnieuw belandde het gezin op de zolder van  
Carel’s broer in Deurne. 
 
Toentertijd werd er goed gezorgd voor nieuwe bewoners die naar  
Nederland kwamen. Zij kregen na een tijdje een eigen huisje in de  
Hellemanstraat waar zij uiteindelijk 50 jaar hebben gewoond. Inge  
vertelt: “Steeds meer en beter kan ik mij inleven in de keuzes van mijn 
ouders.” Zij kent de oude verhalen, heeft de oude foto’s en kan dagen 
vertellen over de geschiedenis die haar ouders samen heeft gebracht 
en later heeft doen vertrekken naar Nederland. “De betrokkenheid bij 
medemensen en inzet voor de ander is een erfenis van mijn vader en 
de wijsheid en voorspellend gevoel is een eigenschap van mijn moeder 
die ik nog dagelijks voel.” Zij groeide als meisje op met drie broers: 
Jan, Harrie en later Bennie. 
 
Hoe was het hier? Voelde jij je snel thuis? 
“Ik heb goede herinneringen aan mijn jeugd. Tuurlijk werd er tegen ons 
als nieuwkomers wel eens geroepen pinda, pinda, lekker, lekker, maar 
mijn huid was lichter en ik had minder last van die kleine pesterijen. In 
elk geval veel minder dan mijn broers die donkerder waren.” 
“Er was een duidelijk decreet bij ons thuis: de kinderen gaan studeren. 
Ik heb de Mulo afgerond en ik wilde naar de MARVA en iets betekenen 
voor het land. Mijn moeder zei “WAT!!” Dat kleine vrouwtje nam de 
controle. Zij trok haar jas aan, nam mij mee en schreef me in bij de 
kweekschool in Eindhoven. Geen gesprek mogelijk! Ik ging in  
Eindhoven naar de kweekschool en het opnieuw aanpassen in een  
andere omgeving was echt moeilijk. Uiteindelijk heb ik de kweekschool 
afgemaakt en gesolliciteerd in Deurne op de St. Anna school. Daar heb 
ik 11 jaar gewerkt en later, na een verhuizing naar Asten, nog 14 jaren 
bij de Horizon in Asten.” 
 
Toen Inge wilde trouwen met haar Daan was er een ander conflict dat 
gelukkig kon worden opgelost. Haar man was opgevoed in het  
protestantse geloof. Inge vertelt: “Ik ben opgegroeid bij de paters en  
nonnetjes van het katholieke geloof.” Uiteindelijk heeft een aanvraag 
voor dispensatie gezorgd dat ook de kerkelijke zegen op het huwelijk 
kon rusten “Ik ben altijd online met God gebleven.” 
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Inmiddels is Inge 78 jaar en heeft ze afscheid moeten nemen van haar 
man en vader van Esther. Medisch voert ze met haar lichaam haar  
eigen gevecht, maar ze is een positieve vrouw gebleven met  
vertrouwen in de wereld en vertrouwen in haar medemensen. 
Esther was de eerste in de familie Janssen die een jaar lang naar het 
geboorteland van haar moeder ging als uitwisselingsstudent. Inmiddels 
heeft Esther een goede baan en fijn leven in New York. Moeder en 
dochter zijn nog steeds online!! 
Wijze woorden van Inge: “Liefde is afstaan en hoewel een schip het  
veiligst is in de haven, is het daar niet voor gemaakt.” 
 
Ik hoop dat we met deze kerstdagen ook even een kaarsje branden 
voor al die families die nu nog midden in een oorlog zitten en dierbaren 
hebben verloren. Ik hoop dat ook zij een plekje op deze aardbol vinden 
waar een toekomst is voor hun kinderen. 
 
Jeanne Melters, redactielid. 

Mijn kerstwens voor u allen…. 
 
Als GELUK ergens voor het rapen lag, 
zou ik daarheen gaan op Eerste Kerstdag. 
Handen vol opgooien, hoog in de lucht, 
dwarrelend met de wind in vogelvlucht. 
Langs de sterren en de maan,  
zou het jullie kant op gaan. 
Al was het een klein beetje maar, 
dan wordt het voor u een gelukkig Nieuw Jaar! 
 
Inge Veenhuizen. 



13 

 
Samen uit eten met de Seniorenvereniging 
 
Na twee jaar samen eten en elke keer met een  
stijgend aantal gasten, starten we in 2026 op woensdag 
28 januari bij Jan van Hoek aan de Markt in Asten. 
 
Tussen 17.30 uur en 19.30 uur kunt u genieten van  
onderstaand 3-gangen menu. Alles wordt op tafel in 
schalen geserveerd. Inloop vanaf 17.00 uur. 
 
  - Keuze uit 2 soorten soep. 
 
  - Stoofvlees of visgerecht. 
 - Aardappelgarnituren met groenten en salade. 
 
  - Toetje van ijs met slagroom. 
 
De kosten bedragen € 25,-- excl. de drankjes. 
Na afloop afrekenen bij de ober. 
Dieet of allergie, graag vooraf melden. 
Aanmelden, bij voorkeur via e-mail, kan tot uiterlijk zaterdag 10 januari 
bij: t.leenders.vd.beuken@gmail.com 
Eventueel kunt u ook aanmelden via telefoon: 06 - 37 29 13 18 
 
Namens het bestuur: Lies v.d. Cruijs en Tiny Leenders. 

Fijne feestdagen en graag tot woensdag  
28 januari bij Zaal van Hoek. 
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Wandelen met De Stappers in januari 2026 
 
Het jaar 2025 is alweer voorbij als we op donderdag 22 januari 2026 
op pad gaan en een nieuw wandeljaar tegemoet gaan. In november 
hebben we het jaarplan voor 2026 besproken en vastgesteld en  
gedeeld met alle Stappers. In dat jaarplan kunt u lezen waar we naar 
toe gaan en op welke dag in de betreffende maand. Het leek ons  
zinvol om dat jaarplan ook op te nemen in De Luidklok. Dan kunnen 
degenen die interesse hebben in een specifieke tocht datum en tijd 
tijdig inplannen. 
 
Waar gaan we naar toe op deze eerste tocht van het nieuwe jaar? 
We houden het traditiegetrouw dicht bij huis in verband met de nieuw-
jaarsreceptie die we na afloop van de wandeling houden en waar  
natuurlijk een natje en droogje bij horen. We gaan wandelen in de 
Groote Peel, u allen welbekend en de moeite waard, om daar eens te 
gaan struinen. Ik hoef er niet al te uitgebreid over uit te wijden omdat 
ik denk dat het een bekend gebied is voor veel mensen uit de regio. 
Maar over het park toch het volgende: Het Nationaal Park De Groote 
Peel is een weids, waterrijk en stil hoogveengebied dat vooral bekend 
staat om zijn vele vogelsoorten en bijzondere geschiedenis. Ik was 
onlangs met mijn kleinzoon in het museum Klok en Peel en daar wilde 
hij alles weten over die mysterieuze Peel. Vooral de Romeinse helm 
trok zijn aandacht en wie die gedragen had en hoe het dan kwam dat 
men die in de turf gevonden heeft. We maken er weer een mooie dag 
van en, gelet op de reisduur naar de start van de wandeling, zijn we 
weer tijdig terug in Asten voor de borrel. Zin in een mooie wandeling 
van zo’n 20 kilometer? Dan verwachten wij u op 22 januari 2026 om 
09.00 uur op de parkeerstrook aan de Cereslaan tegenover de  
Beiaard. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jo Jurgens, 06 – 48 36 07 83 
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 Wandelprogramma De Stappers 2026 

 
 - 22 januari: De Groote Peel. (nieuwjaarswandeling) 
 - 26 februari: Westelbeers. 
 - 26 maart: Elsloo-Bunde. (voorjaarsbloei) 
 - 23 april: Birgelen, Duitsland 
 - 21 mei: Sint Pietersvoeren-Val Dieux. (bloesemtocht) 
 - 18 juni: ‘s Heerenberg. 
 - 16 juli: Chaudfontaine/Foret Vesdre vallei. 
 - 20 augustus: Rheden Elsbergtocht. (heidewandeling) 
 - 17 september: Mechelen-Sippenaken. 
 - 22 oktober: Doorwerth. 
 - 19 november: Belfeld. 
 - 17 december: Buschop tocht, Roggel. 

Wandelen met De Stappertjes in januari 
 
Op maandagmiddag 5 januari maken we onze eerste wandeling in 
2026. Deze keer gaan we naar het Zandbos in Deurne. De route  
verloopt vanzelfsprekend voor het grootste deel door bos- en natuur-
gebied maar ook hier en daar over verharde wegen. We starten bij de 
Kringloopwinkel in Deurne aan de Florijn 25. We hebben  
toestemming van de Kringloop om onze auto’s daar te parkeren. De 
sportievelingen onder ons kunnen hun fietsen daar ook makkelijk kwijt.  
We starten de wandeling om 13.30 uur en de lengte is ca. 10 km.  
Zoals we in ons vorige bericht ook al hebben aangegeven, nodigen wij 
jullie uit eerst naar de parkeerplaats bij De Schop te komen. Ter plekke 
willen we dan bekijken hoeveel auto's we nodig hebben. Ons doel is om 
vanwege milieuredenen, maar ook het regelmatig ontbreken aan  
voldoende parkeergelegenheid bij de startplek, zo min mogelijk auto's in 
te zetten. Van de medereizigers wordt een financiële bijdrage gevraagd 
voor de chauffeur van € 2,-- per rit. Voor mensen die gaan fietsen geldt 
dat uiteraard niet, die zien we bij de start in Deurne.  
Jullie aanwezigheid bij De Schop verwachten wij om 13.00 uur. 
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Bijzonderheden van het natuurgebied. 
Op de plaats van het Zandbos lag tot in de tweede helft van de 19e 
eeuw de Bruggense Heide, plaatselijk gekenmerkt door  
zandverstuiving. Het heide- en stuifzandgebied werd beplant met zowel  
grove den, ten behoeve van de mijnbouw, als Amerikaanse eik.  
Een natuurlijk ven, Het Bultven, na de ontginning als Het Buntven  
aangeduid, bleef gespaard bij de ontginning. Het bosgedeelte tussen 
de Barrier en de Rakt werd rond 1925 aangeplant. Zo ontstond er een 
natuurgebied van ruim 200 ha. Ten noorden van het bos stroomt de 
Vlier, en in het zuiden wordt het begrensd door de  
Brouwhuissche Heide. 
 
Jac Huijsmans, 06 – 53 71 67 06 
Gerard Leenders, 06 – 45 51 24 97 
Jan van der Loo, 06 – 82 97 91 99 
 
 
 

Kopij voor de volgende Luidklok 
graag inleveren 

uiterlijk zaterdag 10 januari. 
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Kookclubje 
 
Een groot aantal jaren geleden is het idee  
ontstaan om een kookclubje op te richten 
voor leden van onze Seniorenvereniging. 
 
Wat was de bedoeling? 
Uitgaande van een situatie met twee partners en waarvan een partner 
altijd kookt. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk!! Maar wat als jouw  
partner tijdelijk, of helaas misschien voor altijd, niet meer voor je/jullie 
kan koken? De doelstelling van het kookclubje is om te leren op een 
simpele manier een maaltijd voor jezelf (en eventuele partner) te  
kunnen verzorgen. Het is dus geen hoogstaande kookkunst maar af en 
toe hebben we wel eens een uitschieter. 
 
Wat doen wij? 
Iedere derde vrijdag van de maand komen we bijeen om te koken. Dit is 
altijd op hetzelfde adres. Daar is een grote keuken (met kok) en  
keukengerei voorhanden. Bij toerbeurt zorgen twee deelnemers voor de 
recepten en de boodschappen. Het is dus ook een mooie gelegenheid 
om andere mensen (beter) te leren kennen. De maaltijden worden  
gezamenlijk bereid en genuttigd. Onder het genot van een drankje  
bespreken we de voorbereidingen en het koken. De kosten van de 
boodschappen worden gezamenlijk gedeeld. De keuken, waar we  
gebruik van kunnen maken, is royaal, maar we kunnen er slechts met 
een klein groepje werken en koken. Er zijn momenteel nog een paar 
plaatsen vrij om aan het kookclubje deel te nemen. 
Heb je zin om een keertje mee te koken en te kijken of dit iets voor je is, 
bel dan 06 – 36 29 58 60. 
 
Peter Verweijen.  
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Jaaroverzicht scootmobielclub 
 

Overzicht van de gehouden scootmobieltochten in 2025. 
Op 16 april zou de eerste tocht plaatsvinden, maar door slechte  
weersomstandigheden werd deze verplaatst naar woensdag 21 mei. 
Met 15 deelnemers en 9 vrijwilligers (-sters) reden wij via  
Asten-Heusden, over de Gezandebaan en de brug over de  
Zuid-Willemsvaart naar Someren-Eind. Van daaruit naar sluis 13 waar 
wij op het terras van Gasterij Den Brabander een korte pauze hielden. 
Via Someren-Heide en Someren reden wij terug naar Asten alwaar wij 
rond 16.45 uur finishten op het Koningsplein. 
 

Op 18 juni reden we met 14 deelnemers en 12 vrijwilligers via Liessel 
naar Natuurpoort De Peel langs de ‘natte Peel’, ook wel genoemd 
‘Leissel aan Zee’. De handicap van een slecht wegdek namen we maar 
voor lief. 
 

De ‘verrassingstocht’, gehouden op zaterdag 19 juli, werd met  
13 deelnemers en 12 vrijwilligers een echte ‘verrassing’.  
De vrachtwagen van Essers/Hoefnagels vervoerde de scootmobielen 
met aan het stuur chauffeur Ed uit Litouwen! Het doel: het ‘Leenderbos’ 
met een pauze bij ‘De Achelse Kluis’, waar ze tomatensoep met  
roggebrood serveerden. 
 

Op woensdag 20 augustus was de traditionele tocht over de paarse 
Strabrechtse Heide. Met 12 deelnemers en 11 vrijwilligers hebben wij 
genoten van deze tocht en op het eind was er koffie/thee met gebak bij 
‘De Somerense Vennen’. 
 

Op woensdag 17 september gingen we met 8 vrijwilligers en  
7 deelnemers naar het Rijtven in Deurne. Het geringe aantal  
deelnemers was te wijten aan het feit dat enige vaste deelnemers met 
de boot van de Zonnebloem aan het varen waren. 
 

De laatste tocht van het seizoen 2025 werd gehouden op woensdag 15 
oktober. 11 deelnemers en 12 vrijwilligers togen naar het Slievenpark 
te Someren. In dit park kan men oefenen om de scootmobiel veilig te  
hanteren in allerlei situaties die in de praktijk voor kunnen komen.  
Losse tegels, grindpaden, hellingen, spoorwegovergang, etc. Terug in 
Asten werden we gastvrij ontvangen met koffie/thee en overheerlijk  
gebak bij Cees Coolen in de Wilhelminastraat. Hier werd ook de  
evaluatie van de tochten gehouden. 
 

Rest mij nog iedereen te bedanken die op welke wijze dan ook heeft 
bijgedragen aan het slagen van het scootmobiel seizoen 2025. 
 

Cor Verhagen. 
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Planning Scootmobielclub Seniorenvereniging 
 

Overzicht scootmobieltochten 2026. 
 - Woensdag 15 april. 
  - Woensdag 20 mei. 
 - Woensdag 17 juni. 
 - Zaterdag 18 juli, verrassingstocht. 
 - Woensdag 19 augustus. 
 - Woensdag 16 september. 
 - Woensdag 21 oktober. 
 

Bij alle tochten is het vertrek steeds om 13.30 uur vanaf de hoek  
Lienderweg – Lotusstraat, behoudens bij de verrassingstocht op 18 juli. 
Dan is de vertrektijd ’s morgens om 10.00 uur. 
 

Iedereen die noodgedwongen gebruik maakt van een scootmobiel en de 
minimale snelheid van 13 km per uur kan halen, kan en mag deelnemen 
aan deze tochten. U hoeft geen lid te zijn van de Seniorenvereniging  
Asten en Ommel. U kunt zich altijd op een later tijdstip als lid aanmelden. 
Wel moeten deelnemers voldoen aan een aantal regels. Uw accu moet 
minimaal de afstand van 30 km kunnen halen, gerekend vanaf uw huis, 
de hele tocht volmaken en weer tot aankomst thuis. Alle inlichtingen  
omtrent deelname aan de tochten kunt u verkrijgen bij: Cor Verhagen, 
Burgemeester Ruttenplein 303, 5721 DZ, Asten. 
E-mail: vermana@chello.nl 
Telefoon: 06 – 28 46 28 53 of 0493 – 692782. 
 

Cor Verhagen. 

 
   De scootmobielclub 
 van de Seniorenvereniging Asten en Ommel  
  wenst iedereen prettige kerstdagen  
   en een mobiel 2026. 
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  Dank-je-wel-middag voor onze vrijwilligers 
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Een kerst- en nieuwjaarsgroet van De Stappers 
 
Terugkijkend naar het wandeljaar 2025 mag ik als gids van De Stappers 
met een gerust hart concluderen dat het een goed jaar is geweest.  
Deze conclusie is niet gebaseerd op mijn gevoel maar uit de talloze  
reacties die ik krijg en hoor vanuit de groep. Ik overdrijf niet als ik zeg 
dat dan de superlatieven over de tafel vliegen zoals: geweldig,  
fantastisch en prachtig. Ik laat het hier maar bij, anders denken jullie nog 
dat ik naast mijn schoenen ga lopen. 
 
Wij zijn een gezellige groep, van wisselende samenstelling, maar toch 
met een grote vaste kern. De groep is ook gegroeid in aantal en we  
lopen inmiddels regelmatig met tussen de 25 en 30 deelnemers en een 
enkele keer zelfs meer. Dan moet je dat zien als we achter elkaar lopen 
op een smal bospad. Dat is me toch een rij. In het jaarprogramma van 
2025 zaten prachtige wandelingen, veelal nieuwe maar ook zgn. oldies. 
Wandelingen waarvan we na een aantal jaren zeggen dat die toch nog 
weer eens gelopen moeten en mogen worden. Soms lopen we in tegen-
gestelde richting en dan lijkt het net of het een nieuwe wandeling is. 
 
Voor wat betreft het jaar 2026 zijn Mart Strijbosch (Immer Weer) en ik 
aan de slag gegaan om opnieuw een mooi jaarprogramma te maken 
met 12 wandelingen. Dat is ons gelukt en het jaarprogramma wordt  
opgenomen in De Luidklok. Dan heb je een totaaloverzicht met de data 
erbij. (1e keer dat we dat doen). In januari 2026 houden we na de  
wandeling weer de nieuwjaarsreceptie. Hoe die eruit gaat zien laat ik 
nog even in het midden. In januari 2025 hielden we de receptie voor het 
eerst bij Jan van Hoek, met een bescheiden diner. Dit was mede  
mogelijk dankzij een kleine bijdrage van de Seniorenvereniging. Het jaar 
2026 belooft weer een mooi wandeljaar te worden als je naar het  
programma kijkt en ik hoop dat we weer veel wandelaars mogen  
ontmoeten op onze tochten. Wandelen is goed voor lichaam en geest. 
Dat hoef ik niemand uit te leggen. Ik zeg wel eens tegen een Stapper 
dat iedere keer dat je meegaat je een maand langer leeft. 
 
Vanaf deze plek wens ik de leden van onze Seniorenvereniging heel 
mooie kerstdagen toe en een gelukkig en gezond 2026. 
Deze kerstwens doe ik ook namens alle Stappers, lid of 
geen lid van onze vereniging. 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jo Jurgens. 
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Afscheid Toon van der Pol als vrijwilliger 
 
Ik was net met pensioen toen de toenmalige secretaris,  
Guus Zeebregts, mij vroeg of ik zijn taak binnen het bestuur wilde  
overnemen. Nadat ik het takenpakket gezien had heb ik beleefd  
geweigerd. Ik zag al dat vergaderen en notuleren niet zitten. Dat is mijn 
ding niet. Dat maakte ik ook duidelijk aan Guus: “Ik ben meer iemand 
van het doen.” Zo ongeveer de volgende dag stond Toon van der Pol 
bij ons op de stoep en zei: “Ik heb geheurd dè gij meer bènt van ’t doen 
dan van ’t denken. Dan heb ik iets vur aw.” Dat was mijn eerste kennis-
making met Toon. We zijn met elkaar aan tafel gaan zitten en ik heb 
me toen laten overtuigen om zitting te nemen in de werkgroep  
Vieringen en Activiteiten. In de daaropvolgende jaren heb ik Toon leren 
kennen als een bevlogen aanpakker bij allerlei activiteiten. Hij bleek 
ook heel nauwkeurig. Toen we nog in De Beiaard zaten werd de  
duimstok erbij gehaald om te bepalen hoe ver de tafels van de muur  
moesten staan en hoeveel tussenruimte er tussen de tafels mocht zijn. 
Toon was ook een regelaar. Hij kende iedereen en had overal zijn  
lijntjes. Met zijn innemendheid, lach en humor (hij is altijd in voor een 
grapje) kreeg hij veel zaken voor elkaar. De Liederentafel lag bij Toon 
hoog op de plank. Dat was toch wel een stok-
paardje van hem. Het doet hem goed dat de 
begeleiding daarvan door nieuwe vrijwilligers 
wordt overgenomen. Wat we zeker niet  
moeten vergeten is ‘zijn’ vaandel. Maakt niet 
uit wat voor activiteit, het vaandel werd  
steevast tevoorschijn gehaald. Daar viel niet 
tegenop te praten. Toon is nu op een leeftijd 
gekomen dat hij het vrijwilligerswerk genoeg 
vindt geweest en m.i.v. 1 januari 2026 is het 
klaar. Op de dank-je-wel-middag voor alle  
vrijwilligers, afgelopen november, werd door 
het bestuur natuurlijk even stil gestaan bij zijn 
inzet in de voorbije jaren. Natuurlijk blijven we 
Toon terugzien bij allerlei activiteiten, maar 
dan als deelnemer. Daarvoor is hij nog fief  
genoeg. Als hij dan maar geen vragen begint 
te stellen waarom het vaandel niet staat  
opgesteld! Toon, dank je wel voor je jarenlange inzet en energie.  
Het was een genoegen om met je te mogen samenwerken. 
 
Peter Berkvens. 
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Wij bedanken Toon voor zijn inzet hierbij en hopen dat hij zelf nog lang 
kan deelnemen aan onze activiteiten. Toon heeft zich 16 jaar ingezet als 
vrijwilliger bij onze vereniging en het voor veel leden mogelijk gemaakt 
om te genieten van talloze Liederentafels, vieringen en hobbydagen. 
 
Het bestuur. 
 
 
 

 

Dagtochten 2025 
 

Terugkijkend op 2025 was het een jaar met weer heel  
bijzondere dagtochten. In juni naar het geweldige Paleis Het Loo, waar 
we genoten van een van de mooiste musea van Europa. 
 

 
In oktober ging de tocht zelfs tweemaal naar  
Antwerpen voor een bezoek aan het MAS-gebouw 
(Museum aan de Stroom) en naar het DIVA 
(Diamant en Zilvermuseum). 
Wat een indrukken en wat hebben we genoten! 
 

 
Voor 2026 zijn we weer mooie tochten aan het organiseren, waarvan te 
zijner tijd de nodige informatie in De Luidklok gepubliceerd gaat worden . 
Zorg dat u er op tijd bij bent. 
 

Verzamel voor 2026 mooie momenten,  
fijne mensen en bescheiden wensen! 
Namens onze werkgroep wensen wij jullie hele fijne  
feestdagen en…. Gelukkig Nieuwjaar! 
 

Agnes en Carla. 
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De Vrijwillige ouderenadviseurs (VOA) 
van de Seniorenvereniging Asten en Ommel. 
 
Graag stellen wij ons aan u voor. Recent hebben wij de werkzaam-
heden van Jan Bosch overgenomen en zijn wij met enthousiasme aan 
de slag gegaan. Maria is al enige tijd VOA en Sjaan heeft nu ook de 
opleiding voltooid. Wij bieden een luisterend oor voor eventuele vragen 
en doen ons best om een goed advies te bieden of u door te verwijzen 
naar de juiste persoon of plek. 
 
Wat doet een Ouderenadviseur? 
Een Ouderenadviseur kan met u meedenken op allerlei gebied.  
Onderstaand benoemen we enkele voorbeelden uit de praktijk. 
Wonen:  
Voldoet uw woning niet meer aan uw behoefte en wilt u daarom graag 
iets aanpassen/ veranderen aan uw woonsituatie. Wij denken met u 
mee en verwijzen u naar de juiste instantie. 
Zorg/Welzijn: 
Vind u het moeilijk de weg te vinden in Zorgland (bijv. thuiszorg,  
hulpmiddelen, enz.). Wij komen graag vrijblijvend langs en helpen u op 
weg. 
Participatie: 
Wilt u wat meer deel gaan nemen aan maatschappelijke activiteiten of 
voelt u zich eenzaam bijv. na het verlies van een partner. Ook hierover 
kunnen we praten en samen met u kijken naar uw belangstelling en de 
mogelijkheden. 
Veiligheid: 
Voelt u zich minder veilig in of rondom uw huis. Wij kijken met u mee 
wat er mogelijk is om u een veiliger gevoel te geven. 
Vervoer: 
Bent u minder mobiel of kunt u niet meer autorijden. Er zijn legio  
mogelijkheden zoals Automaatje / Taxipas via Gemeente / Buurtbus / 
Scootmobiel. Wij kijken met u mee wat mogelijk is en waar u dit kunt 
aanvragen. 
 
Wij geven een onafhankelijk advies en werken in opdracht van de  
Seniorenvereniging Asten en Ommel. Er zijn voor u geen kosten  
verbonden aan dit vrijblijvende advies. Neem gerust contact op. 
Voor nu wensen we u gezellige kerstdagen en een goed begin in 2026. 



25 

                                          
        
 
                                                         
 
 
    
 

 Maria Sauvé                                                            Sjaan van Diejen 
 e-mail: mariasauve@hotmail.nl              e-mail: sjaanvdiejen@gmail.com 
 tel. 06-25369519             tel. 06-55014913 
 
  

Wandelen met het IVN 
 

We gaan wandelen op dinsdag 13 januari 2026 bij De Lange Bleek,  
gelegen tussen Someren en Heeze. Leden van de Seniorenvereniging 
Asten en Ommel zijn welkom om mee te wandelen. Deze wandeling 
wordt georganiseerd door Senioren I.V.N. Asten-Someren en heeft een 
lengte van 5 km. 
 

De Lange Bleek is een natuurgebied van ongeveer 275 ha, gelegen in 
de gemeente Heeze-Leende, nabij Sterksel. Het gebied sluit aan bij de 
Herbertusbossen, waarmee het een beheerseenheid van het Brabants 
Landschap vormt, en bij de Somerense Heide. Ook grenst er een  
landbouwgebied aan, dat in toenemende mate extensief wordt beheerd. 
De Lange Bleek bestaat voornamelijk uit naaldbos waarin twee  
heidevelden zijn uitgespaard. Bovendien ligt er een ven, Bultven  
genaamd, in het gebied dat in 1994 werd opgeschoond. Aan de oevers 
en laagten kan men Gagel, Moeraswolfsklauw en Kleine zonnedauw  
vinden. Het gebied wordt deels begraasd door runderen en schapen.  
De Lange Bleek is vrij toegankelijk. De naam Lange Bleek is afkomstig 
van een ven dat direct ten zuiden van het huidige bosgebied gelegen 
heeft en in het begin van deze eeuw is drooggelegd en ontgonnen.  
Een ‘bleek’ is een ven dat in de meeste zomers droogvalt. ‘Bleek’ duidt 
op het blanke, het witte van het water. Andere vergelijkende namen zijn 
het Blankven en Witven elders. 
 

U bent welkom om deel te nemen aan deze 
wandeling. U hoeft geen lid te zijn van het 
I.V.N. We vertrekken om 13.00 uur vanaf de 
parkeerplaats De Stulp aan de Rootweg 
(hoek Ostaderstraat) in Asten en carpoolen 
zoveel mogelijk. 
           

Mart Strijbosch.         Bultven, Lange Bleek (foto Ad Brouwers) 
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 Fietsen met De Trappers in 2025 
 

Het is een pracht fietsseizoen geweest. Slechts één geplande rit is  
vanwege weersomstandigheden niet doorgegaan. De verwachte  
temperatuur op die bewuste woensdagmiddag was meer dan  
35 graden. Dat is te warm en de organisatie vond het niet verantwoord 
om in deze temperatuur te gaan fietsen. Dus zijn er 13 ritten  
overgebleven die we wel samen gefietst hebben. In totaal toch maar 
eventjes 530 km. Alle ritten zijn prima verlopen, op een enkel klein  
valpartijtje na. Een paar schrammen, meer was het letsel gelukkig niet. 
Het aantal deelnemers die een helm dragen stijgt zichtbaar en dat is 
een goede ontwikkeling. Ook draagt bijna iedereen een veiligheidshesje 
(van de Seniorenvereniging) waardoor we goed zichtbaar zijn. 
We merken dat ook als automobilisten, vooral bij rotondes, voorrang 
aan ons verlenen. Dit is natuurlijk prettig, maar zelf goed opletten blijft 
het motto! 
 

We hebben prachtige locaties bezocht waaronder Bergerhof in  
Sevenum. De eigenaar vertelde in sappig Limburgs dialect over zijn 
eeuwenoude, verbouwde boerderij. Ook manege van Meijl in Geldrop is 
altijd een bezichtiging waard vanwege de vele oude voorwerpen die 
verspreid over het erf staan. De voorlaatste geplande 50 kilometerrit 
gaat de laatste jaren naar de Achelse Kluis. Dit is altijd een prachtige en 
goed bezochte route. Deze tocht van 50 kilometer werd eenmalig  
verhoogd naar ruim 65 kilometer, maar dat was voor onze fietsers geen 
enkel probleem. De pauzes werden iets langer gemaakt en we hadden 
daarna weer volop energie om de tocht te volbrengen. 
 

Nog enkele cijfers over het aantal deelnemers: het laagste aantal  
fietsers tijdens een tocht was 7, het hoogste aantal deelnemers was 22. 
We zijn niet ontevreden over het aantal deelnemers, maar er mogen 
altijd meer fietsers meegaan. Dus weet je iemand die graag met onze 
groep mee zou willen fietsen…… probeer hem of haar dan over te  
halen om mee te gaan. Het is altijd gezellig en er is volop ruimte om te 
kletsen en bij te praten. Bovendien is het sportief en blijf je fit!! 
 

Tot slot nog dank aan de begeleiders, die alles weer goed in de gaten 
hebben gehouden. Het duurt nog eventjes, maar voor 8 april staan de 
eerste 30 kilometer al op het programma. Wij wensen alle deelnemers 
en onze begeleiders mooie feestdagen en een goede aftrap 
in 2026. Hopelijk ben je er (weer) bij!! 
 

Peter Verweijen. (06 – 36 29 58 60)  
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Wandelen met De Trappers 2025 
 
Een aantal leden van onze Seniorenvereniging gaan regelmatig fietsen 
onder de groepsnaam De Trappers. Onder diezelfde naam gaan  
De Trappers ook wandelen. (vandaar de naam, denk ik). 
Als het fietsseizoen voorbij is, wisselen ze van outfit. De fietsbroek 
wordt vervangen door een lange wandelbroek en de fietsblouse wordt 
verwisseld met misschien al een trui. De schoenen ondergaan ook een 
grote wisseling: de lichte fietsschoentjes worden verruild voor stevige 
wandelschoenen. Maar ook als je niet hebt meegefietst ben je toch  
welkom om mee gaan wandelen!! 
 
In 2025 hebben we in de maanden januari, februari en maart in totaal 6 
wandelingen gemaakt. Als jullie dit lezen hebben we ook alweer enkele 
wandelingen in de kuiten zitten. Tot nu toe is het goed weer geweest, 
maar dit kan zomaar veranderen. Handschoenen en een warm  
hoofddeksel vormen dan een goed onderdeel van de uitrusting. 
 
Wat doen wij eigenlijk? 
Tijdens de maanden november tot en met maart gaan we iedere  
tweede en vierde woensdag van de maand wandelen. We blijven in 
Asten en vertrekken om 9.30 uur te voet bij ‘t Kwartier. De route voert 
ons door het centrum naar de buitenwijken van Asten. Via wegen en  
paadjes, waar we niet zo vaak komen, geraken we in de natuur. Asten 
heeft gelukkig een aantal mooie parkjes en bospercelen waar we  
tijdens onze wandeling van kunnen genieten. Na ongeveer 6 tot 7  
kilometer wandelgenot zijn we weer terug bij ‘t Kwartier. Een aantal van 
ons neemt daar dan nog een drankje en wordt er nog volop nagekletst. 
Rond de klok van 12.00 uur zijn we dan weer thuis voor het  
middageten. Als je zin hebt om mee te gaan, zorg dan dat je om 9.30 
uur bij ‘t Kwartier bent. Wij staan buiten bij de ingang te popelen om te  
vertrekken. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo aansluiten. Het is geen 
verplichting om iedere keer mee te gaan wandelen. Als je een keertje 
niet mee kunt, dan is dat ook prima. 
Hopelijk zien we je op een tweede of vierde woensdag van de maand. 
 
Groeten. 
Peter Verweijen, (06 – 36 29 58 60) 

Drakenfontein 



28 

Tegenvaller! 
 
Wat kunnen zaken toch ooit tegenvallen. Je verheugt je op een  
aankomende activiteit en denkt een leuke middag te gaan hebben, pakt 
het helemaal anders uit. 
 
Even naar de voorgeschiedenis. We schrijven 19 november en we  
zitten in gemeenschapshuis De Kluis in Ommel. De reden waarom we 
daar zitten: alle vrijwilligers binnen de Seniorenvereniging krijgen voor 
hun vrijwilligerswerk een lunch aangeboden door het bestuur met  
daarna entertainment om de middag gezellig af te sluiten. Niet iedere 
vrijwilliger maakt daar gebruik van, maar dat is ieders goed recht. 
In zijn openingswoordje gaf onze voorzitter aan dat het bestuur maar 
wat blij is dat er zoveel vrijwilligerswerk gestoken wordt in allerlei  
activiteiten. Zonder vrijwilligers geen activiteiten. En daarmee slaat hij 
de spijker natuurlijk op z’n kop. Omdat ik me ook nuttig maak als  
vrijwilliger was ik dus uitgenodigd. En een gratis lunch sla ik niet af  
(heb ik ook genoeg uren voor gemaakt, ha, ha …). De lunch was prima  
verzorgd, dat zal iedereen beamen. Over het entertainment waren de 
meningen verdeeld. 

 
We werden vergast op een muziekbingo. Je kreeg een 
briefje met titels van liedjes, veelal van Nederlandse  
oorsprong. Als een lied, gezongen door de entertainer, 
voorbijkwam en die titel stond op je briefje dan mocht je 
die afstrepen. En zoals altijd bij bingo, als je kaart vol is 
ben je winnaar. De meeste aanwezigen genoten wel 
van de entourage maar niet iedereen was gecharmeerd 
van de Hollandse meezingers, meedeinen en van  
‘alle hèndjes de lucht in’. 

 
En nu kom ik terug op mijn inleiding. Mijn buurman zag deze vorm van 
entertainment hélemaal niet zitten. Het straalde dan ook van zijn  
gezicht. Als het aan hem gelegen had was hij vroegtijdig vertrokken, 
maar zijn wederhelft wilde blijven en dus mocht hij de hele sessie 
‘uitzitten’. Een beetje medelijden had ik wel met hem want een  
dergelijke situatie is ook mij niet geheel onbekend. En wat duurt de tijd 
dan lang! Ik ben benieuwd of hij volgend jaar opnieuw van de partij zal 
zijn. 
 
Peter Berkvens. 
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De Klussendienst 
 
De klussendienst bestaat 15 jaar en we hebben dit jaar weer veel  
klusjes uitgevoerd en veel tevreden klanten gehad. De klussendienst 
bestaat uit een 5-tal leden: een timmerman, een loodgieter, een  
elektricien, een manusje-van-alles en een ICT man. 
 
Enkele van de meest voorkomende klusjes: 
 Klemmende deur verhelpen en oude sloten vervangen. 
 Sloten in binnen- en buitendeuren goed sluitend maken. 
 Schilderij of spiegel ophangen. 
 Gebroken poot nachtkastje repareren. 
 Enkele tegels of stenen vervangen. 
 Gaatjes plamuren. 
 Verf bijwerken van deuren en dergelijke. 
 Water van de verwarmingsketel bijvullen. 
 Lekkende kraan verhelpen. 
 PC- of tabletprobleem oplossen. 
 TV-probleem oplossen en TV- of radiozenders instellen. 
 Printerprobleem oplossen. 
 Lamp vervangen of ophangen. 
 Stroomstoppen vervangen en kortsluitingsproblemen oplossen. 
 Rookmelderstoringen verhelpen. 
 Kleine klusjes in de tuin, zoals: het opruimen van bladeren, het   

planten van plantjes/bloemen of het snoeien van enkele struiken.  
We doen GEEN structureel onderhoud aan een tuin en we gaan 
bijv. GEEN bomen of struiken verwijderen. 

 
De klussendienst doet klusjes die binnen 1,5 uur uitgevoerd kunnen 
worden en vraagt hiervoor € 5,--. Als een klusje langer duurt dan 1,5 
uur, en we zijn eraan begonnen, dan wordt het klusje in de meeste  
gevallen ook afgemaakt, mogelijk tegen extra betaling. Duurt het  
uitvoeren van een klusje beduidend langer als 1,5 uur, dan kunnen we 
u doorverwijzen naar een aannemer of andere specialist. 
 
Voor een naaiklusje adviseren we onze leden om zelf een naaister te 
zoeken of naar ‘Het Naaikistje’ te gaan (Bergweg 14), waar naaiklusjes 
tegen lage kosten worden uitgevoerd. 
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Bij twijfel gewoon bellen en u krijgt een goed antwoord. Of er komt  
iemand langs. Hebt u een klusje, bel dan naar Frans van der Vleuten. 
Telefoon: 06 – 28 05 00 01 of e-mail naar: m.vleuten@hotmail.com 
 
Frans geeft u het juiste telefoonnummer door van de persoon die u zou 
kunnen helpen. Daar kunt u dan een afspraak mee maken en binnen 
een paar dagen wordt de aangevraagde klus uitgevoerd. Is het klusje 
achteraf gezien niet naar uw zin uitgevoerd, kunt u dit melden bij  
Frans van der Vleuten of bij iemand van het bestuur. 
 
We wensen onze leden fijne feestdagen en een goed 2026 toe.  
We kijken ernaar uit om in het nieuwe jaar weer voor u klaar te staan. 
 
De klussendienst. 
 

Woordzoekpuzzel 
 
Op verzoek plaatsen we in ons decembernummer opnieuw een puzzel. 
Onder de goede inzendingen worden weer 3 mooie prijzen verloot. 
U kunt uw oplossing, samen met uw naam en adres, insturen naar het  
e-mailadres van Peter Berkvens (berkvens.peter@gmail.com). Als het 
voor u makkelijker is om de oplossing op een kaart te schrijven en in de 
brievenbus te stoppen dan kunt u dat doen op Vegaplein 21. 
U kunt uw oplossing inleveren t/m 5 januari 2025. 
Bestuursleden en redactieleden zijn uitgesloten van deelname.  
Zij kunnen wel meepuzzelen maar geen prijs winnen. 
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Werkgroep Vieringen en Activiteiten 
 
Het voelt voor mij wat onwennig om voor dit nummer de data te  
noemen, terwijl het nieuwe jaar nog moet starten en de drukke  
activiteiten van 2025 nog maar net achter de rug zijn. 
Maar kop op: we hebben een vaste rubriek in De Luidklok, dus gaan we 
van start! 
 
* De Liederentafel. 
Graag had ik u alles willen doorgeven v.w.b. een mogelijke nieuwe vorm 
van de Liederentafel. Zoals bekend hebben de vaste zangers van Toffel 
Vier in november afscheid genomen en op welke manier er in 2026  
gezongen gaat worden, is nog even een vraagje. 
De eerste bijeenkomst van deze ‘nieuwe’ Liederentafel staat wel vast. 
 
Wat:  De Liederentafel. 
Wanneer: maandag 5 januari 2026. 
Waar:  In zaal B van ’t Kwartier. 
Tijdstip: Van 13.30 uur tot 16.00 uur met halverwege een  
  adempauze. 
Kosten: De prijs van de koffie of thee of een half muntje. 
 
 
* De spellenmiddag. 
De spellenmiddagen werden steeds zo goed bezocht dat we er in 2026 
natuurlijk mee door willen gaan. Elke 2e maandag van elke maand kunt 
u terecht in ’t Kwartier om samen met andere leden van uw vereniging 
twee uurtjes lekker te ontspannen bij een bordspel. Scrabble, Yahtzee, 
Rummikub, UNO, Ganzenbord, SkipBo, Mens-Erger-Je-Niet of een spel 
waar u thuis zelf plezier aan beleeft! 
 
Wat:  Spellenmiddag. 
Wanneer: maandag 12 januari 2026. 
Waar:  In zaal B van ’t Kwartier. 
Tijdstip: Van 13.30 uur tot 16.00 uur. 
Kosten: De prijs van de koffie of thee of een half muntje. 
 
Beste mensen; op persoonlijke titel wil ik u toewensen een heel mooi, 
gezegend, vredig, liefdevol 2026. Met een portie verdraagzaamheid en 
warmte bereiken we dit doel vast en zeker! 
 
Namens de Werkgroep Vieringen en Activiteiten, 
Inge Veenhuizen. 
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Thuis in De Kluis 
 
Het team van Thuis in De Kluis wenst u fijne feestdagen. 
Ook in 2026 zijn we weer het hele jaar elke woensdag  
geopend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geef kleur aan je leven. 
Om met de feestdagen actief bezig te zijn: 
een mooie kerst-mandala om heerlijk  
ontspannen te kleuren. 
 
Mocht u ook nog de slingers willen  
ophangen? U kunt leuke voorbeelden vinden 
op het programma Pinterest maar ook op 
YouTube. U hebt hiervoor dan wel enige  
handigheid met de computer nodig.  
Het maken is niet moeilijk, u heeft alleen papier, potlood, lijm en schaar 
nodig. Misschien herinnert u zich leuke voorbeelden van vroeger om 
toch creatief bezig te gaan. Veel plezier. 
 
Riny Smeets. 
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  Activiteiten vanaf 1 januari t/m 31 januari 2026 
 

 Kijk voor activiteiten, nieuws en achtergrondinformatie, 
 foto’s van eerdere activiteiten en de complete Luidklok 
 ook eens op www.seniorenverenigingastenenommel.nl 

 

Activiteiten Seniorenvereniging Asten en Ommel 

Liederentafel Maandag 5 januari van 13.30 – 15.30 uur, 
in ’t Kwartier.  

Spellenmiddag 
  

Maandag 12 januari van 13.30 – 16.00 uur, 
in ’t Kwartier.  

Seniorenvereniging 
ontmoetingspunt 

Elke dinsdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur, 
bij café van Hoek.  

Koersbal 
  

Elke donderdag van 13.45 – 16.00 uur, 
in sporthal De Schop. 
Niet op donderdag 25 december.  

Wandelen met 
De Trappers 

Woensdag 14 januari en 
woensdag 28 januari. 
Start om 09.30 uur bij ’t Kwartier.  

Wandelen met 
De Stappers 

Donderdag 22 januari. 
Wandelen in De Groote Peel. 
Vertrek om 09.00 uur bij de parkeerplaats 
aan de Ceresstraat.  

Wandelen met 
IVN - senioren 

Dinsdag 13 januari. 
Plaats/gebied: Lange Bleek – Somerense Heide. 
Afstand: 5 km. 
Onderwerp: Bos en hei. 
We vertrekken om 13.00 vanaf de parkeerplaats 
aan de Rootweg (hoek Ostaderstraat).  

Wandelen met 
De Stappertjes 

Maandag 5 januari. 
Afstand tussen 9 en 12 km. 
Aanvang van de wandelingen: 13.30 uur.  

Nieuwjaarsborrel Vrijdag 2 januari 2026 in zaal B van ’t Kwartier. 
Aanvang: 16.00 uur. 
Alle leden zijn uitgenodigd.  

Uit eten met de  
Seniorenvereniging 

Woensdag 28 januari bij zaal Jan van Hoek. 
Aanvang 17.30 uur. Inloop vanaf 17.00 uur.  
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Thuis in De Kluis 

Elke woensdag Van 09.30 uur tot 11.30 uur CREA 
onder leiding van Betsie Jansen.  

Elke woensdag 12.00 uur gezamenlijke 3 gangen maaltijd, 
verzorgd door ’t Lijssels Vertier.  

Elke woensdag Van 13.30 uur tot 16.30 uur 
Activiteitenmiddag: voor elk wat wils.  

 
 
 
 

Andere activiteiten 

Alzheimer Café 
Peelland 

Elke 1e dinsdag van de maand in ‘t Kwartier. 
Zaal open vanaf 19.00 uur. 
  

Biljartvereniging 
Nooit gedacht 

Elke dinsdag- en donderdagmiddag  
van 13.00 tot 17.00 uur, in ‘t Kwartier. 
  

Koffie-uurtje Elke zondag van 14.00 uur tot 16.00 uur  
in ’t Kwartier. 
  

Samen wandelen Elke dinsdag ongeveer een uur wandelen in Asten. 
Start bij 't Kwartier. 
Start om 10.00 uur: tempo 3 tot 4 km per uur. 
Start om 10.30 uur: tempo 5 km per uur. 
Meer info via (0493) 441234 of  
bewegen@oniswelzijn.nl  

Rikconcours Elke vrijdag in Den Dissel. 
Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.15 uur.  

Bridgeconcours Elke dinsdag in Den Dissel. 
Aanvang 13.30 uur. 
Inschrijven vanaf 13.00 uur.  

mailto:bewegen@oniswelzijn.nl
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Activiteiten Savant de Lisse 
 
In de Lisse vinden wekelijks diverse activiteiten plaats. Ook externen 
kunnen deelnemen aan deze activiteiten. 
 

 
 
 
. 

Dag Tijd Activiteit Locatie Kosten 

Ma 14.00-16.00 Handwerk 
vereniging 

Restaurant - 

14.30-16.00 Diamond 
painting 

Restaurant Eigen  
spullen  
meenemen 

Di 14.30-16.00 Sjoelen en 
Rummikub 

Restaurant - 

Wo 10.30-11.30 Geheugentraining 
  

Vergaderruimte 3 
(2

e
 etage) 

€ 2,- 
per maand 

10.30-11.30 Gymvereniging 3e etage € 5,- 
per maand 

14.00-16.00 Rummikub Koffiecorner - 

14.30-16.00 Breien Vergaderruimte 3 
2e etage 

- 

Do 10.15-11.30 Crea Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 6,- 
per maand 

14.00-16.15 Kienen vanuit 
Astense 
Gehandicapten 
Vereniging 

Restaurant € 4,- 
per kaart 

14.00-16.00 Schilderen Vergaderruimte 3 
(2

e
 etage) 

€ 3,- 
per maand 

Vrij 10.30-11.30 Geheugentraining Vergaderruimte 3 
(2e etage) 

€ 2,- 
per maand 
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Bent u benieuwd naar onze extra activiteiten? Laat het ons dan weten 
door ons een mailtje te sturen of even te bellen. Dan houden wij u elke 
maand op de hoogte van onze activiteitenplanning. 
Bij Savant de Lisse is iedereen welkom! 
 

Voor meer informatie: 
Team Welbevinden Savant de Lisse 
Email: TeamWelbevindendeLisse@savantzorg.onmicrosoft.com  
Telefoonnummer: 0493 - 329559 
  

 
 
 
. 

Kerstmis 
 
Het is 25 december, 
We vieren dan het Kerstfeest. 
Zingen over vrede op aarde, 
maar de vrede is nog nooit zover weg geweest. 
 
Overal op de wereld 
worden mensen gemarteld en vermoord. 
Hun kreet om hulp 
wordt steeds minder gehoord. 
 
Velen komen om van honger, 
door gebrek aan drinken en eten. 
Maar op een dag als vandaag, 
willen we daar niet van weten. 
 
Zij hebben toch net zoveel recht 
te leven op deze aarde? 
Of heeft hun leven voor ons 
geen enkele waarde? 
 
Laten we delen van onze overvloed, 
ook delen hun leed en smart. 
Dan pas zal er vrede zijn, 
vrede en vreugde in ons hart. 
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    Colofon 

 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Theo Martens   tel. 06-57039513 
   theomartens@hotmail.nl 
Secretariaat:  Henk van Kessel   tel. 06-52417525 
   secretariaat.sv.asten.ommel@gmail.com 
Penningmeester:  Connie van Bussel   tel. 06-54907255 
Leden:   Lies van de Cruijs   tel. 06-10228891 
   Tiny Leenders-van den Beuken tel. 06-37291318 
 
Cliëntondersteuners: Koene Scheepstra   tel. 06-24300377 
   Ad van Grootel   tel. 0493-693365 
 
 Ouderenadviseur  Maria Sauvé   tel. 06-25369519 
   mariasauve@hotmail.nl 
   Sjaan van Diejen   tel. 06-55014913 
   sjaanvdiejen@gmail.com 
 
Ledenadministratie: Ad Vermeulen   tel. 06-22734144 
   advermeulen71@gmail.com 
 
Klussendienst:  Frans van der Vleuten  tel. 06-28050001 
   (gehele dag bereikbaar) 
   (bij een urgent probleem mag dat ook op zondag) 
 
Belastinghulp:  Iedere eerste vrijdag van de maand  
   van 9.00 tot 11.00 uur. 
   (Alleen na afspraak. Bel hiervoor naar 0493-671234 
   ‘s ochtends of ‘s middags op maandag t/m donderdag) 
 
Sociaal Team Asten:  Loket: dinsdag en donderdag 9.00 tot 12.00 uur. 
   Gemeenschapshuis ’t Kwartier – Kerkstraat 10, Asten. 
   Telefonisch: op maandag t/m donderdag 
   van 9.00 - 17.00 uur. (0493-671234) 
   E-mail: sociaalteam@asten.nl 
   Website: www.sociaalteam-asten.nl 
 
Rekeningnummer 
Seniorenvereniging:  NL21RABO0103630597 Rabo Asten 
 
Onze website:  www.seniorenverenigingastenenommel.nl 
 
De Luidklok: 
Eindredactie:  Peter Berkvens   tel. 06-19955648 
Redactielid:  Jeanne Melters   tel. 06-20746540 
Redactieadres:  Gré Döpping   tel. 0493-692052 
   deluidklok@gmail.com 
Lay-out:   Ria de Jong   tel. 06-39809258 



Dagbesteding voor 
thuiswonende ouderen
Bent u op zoek naar gezelschap en een 
zinvolle daginvulling? 
Dan is onze dagbesteding iets voor u. 
U kiest wat u leuk vindt en wij zorgen 
voor passende activiteiten, samen met 
anderen of alleen. Ons doel is dat u een 
leuke dag hebt.

Waarom kiezen voor onze 
dagbesteding?
–  Gezelligheid en verbinding:  

Geniet van de dag in een huiselijke 
omgeving met een ruime tuin, 
dierenboerderij en moestuin, 
samen met ongeveer acht tot tien 
leeftijdsgenoten.

–  Flexibiliteit en gemak:  
Kies voor één of meerdere dagen of 
dagdelen van maandag tot en met 
vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur, met 
begeleiding door een gezellig team 
van medewerkers en vrijwilligers.

–  Activiteiten op maat:  
Doe mee aan individuele en 
groepsactiviteiten afgestemd op uw 
interesses, zoals creatief bezig zijn, 
muziek, tuinieren, bakken en koken of 
bewegen.

Vrijblijvend kennismaken?
Iedere vrijdagmiddag is er een inloop
van 14.30 tot 15.30 uur. U en uw naaste
zijn van harte welkom.

Hebt u vragen over de vergoedingen
of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met ons
cliëntservicebureau via
clientservicebureau@amaliazorg.nl
of bel naar 0499 365959.

Hof van Bluyssen
Wilhelminastraat 28, Asten
www.amaliazorg.nl



www.oogwereld.nl

    Philip
Burgemeester Wijnenstraat 44, Asten · 0493 694 232

 Minimaal
€100 korting op
een bril op maat.

Die goed is voor je ogen én
mooi staat bij je gezicht.




